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60 NĂM - MỘT MÁI TRƯỜNG
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TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN

Chịu trách nhiệm xuất bản

Chịu trách nhiệm nội dung: 

NGUYỄN TIẾN DƯƠNG

PHẠM THỊ TUYẾT ÁNH

ĐỖ THỊ THU HIỀN

Tổ chức bản thảo: 

PHẠM THỊ TUYẾT ÁNH

TRỊNH THANH HẢO

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

ĐẶNG THỊ HOÀN

ĐỖ THỊ THU HIỀN

Thiết kế đồ họa tập san điện 

tử do tập thể lớp 12B khoá 

2008 - 2011 tặng Nhà trường 

nhân kỷ niệm 60 năm ngày 

thành lập



Lời tựa
Trong tiết trời se se lạnh, mùi hương hoa sữa ngọt ngào thoảng qua trong gió, với cái nắng rất

trong và nhẹ nhàng người ta dễ bắt gặp một cảm giác thật quen thuộc như đã được gọi tên từ rất lâu

trong tiềm thức của mỗi người – Mùa Thu. Mùa Thu tới bất chợt làm ta nhớ một câu thơ rất hay:

“Mùa Thu làm cho người gieo mầm trẻ mãi”. “Người gieo mầm” đó chính là tập thể cán bộ, giáo viên,

nhân viên trong trường THPT Cù Chính Lan, Lương Sơn, Hòa Bình. Đây sẽ là một Mùa Thu đáng nhớ,

bởi chúng ta được chào đón kỷ niệm 60 năm trưởng thành của trường THPT Cù chính Lan.

Với bề dày truyền thống 60 năm, trường THPT Cù Chính Lan đã không ngừng lớn mạnh. Được sự

quan tâm sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo trực tiếp của sở GD-ĐT

Hòa Bình, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã nỗ lực không ngừng, hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều thầy cô là giáo viên giỏi cấp tỉnh, là chiến sĩ thi đua cơ sở.

Nhà trường và 8 cán bộ, giáo viên, nhân viên được Bộ trưởng bộ Giáo dục tặng Bằng khen.

60 năm trôi qua, tại nơi đây các thế hệ học trò đã học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trưởng thành,

mỗi học sinh đều cảm nhận được tình yêu thương, lòng nhiệt huyết không ngừng nghỉ để truyền đạt

kiến thức của những người thầy, người cô – “Những người chở đò thầm lặng”- đã gieo mơ ước, nuôi

dưỡng biết bao những hoài bão tốt đẹp cho các thế hệ học trò.

Cứ như thế, hơn một phần hai thế kỷ đã trôi qua, cổng trường đã mở ra rồi khép lại, đón và đưa

lớp lớp các thế hệ học trò học tập, trưởng thành và giúp các em trở thành những người con có ích

cho xã hội.
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1964-2024), trường THPT Cù Chính Lan biên soạn tập

san: “60 năm - Một chặng đường” nhằm ghi lại hành trình của nhà trường trong 60 năm qua.

Từ đó, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thế hệ học trò tiếp tục

phát huy hơn nữa truyền thống “Dạy tốt- Học tốt”, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh,

đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Ban biên tập xin trân trọng cám ơn Sở GD-ĐT Hòa Bình, chính quyền đoàn thể huyện Lương

Sơn, các thế hệ giáo viên, học sinh đã cung cấp tư liệu để tập san được hoàn thành.

Trong khuôn khổ của tập san có hạn, công tác biên tập còn nhiều hạn chế, tập san chắc

không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ, đóng góp quý

báu của các thày cô giáo, cán bộ nhân viên, học sinh và bạn đọc.

Trân trọng cảm ơn! 

Ban biên tập 
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TIỂU SỬ ANH HÙNG CÙ CHÍNH LAN
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Cù Chính Lan (1930 - 1951), 

Trong chiến đấu, Cù Chính Lan luôn luôn nêu cao tinh thần dung

cảm, táo bạo, mưu trí, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Một lần

anh đi liên lạc thì gặp một đơn vị đang bố trí phục kích. Anh kiếm

được một lưỡi dao cùn và bắt được một tên Pháp, cướp lấy tiểu liên.

Anh được phong “Anh hùng tay không đánh giặc” và được thưởng

huân chương quân công.

Tháng 12 năm 1951, trong trận tấn công cứ điểm Giang Mỗ,

cách thị xã Hòa Bình 8 km về phía Nam, Cù Chính Lan đã một

mình đuổi xe tǎng Pháp, nhảy lên thành xe, ném lựu đạn vào

buồng lái để tiêu diệt địch. Trận đánh kết thúc thắng lợi. Tấm

gương của đồng chí đã có tác dụng cổ vũ toàn quân thi đua diệt

xe tăng và xe cơ giới địch.

Ngày 29 tháng 12 năm 1951, tham gia đánh đồn Cô Tô, bị

thương hai lần, Cù Chính Lan vẫn dũng cảm xông lên phá tiếp hai

lớp rào mở đường cho đơn vị tiến vào. Lần thứ ba, bị thương nặng,

đồng chí vẫn không chịu rời trận địa, nằm tại chỗ chỉ hướng tiến

và động viên anh em vào sau diệt địch.

sinh nǎm 1930 tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh

Lưu, tỉnh Nghệ An. Đồng chí là đảng viên Đảng

Cộng sản Việt Nam, được tuyên dương Anh hùng

Quân đội nhân dân Việt Nam

     Năm 1946, anh nhập ngũ. Khi là chiến sĩ liên lạc,

đồng chí đã được biểu dương là“quân nhân gương

mẫu”; thời kỳ đi nằm bệnh xá, đã được anh em 

thương, bệnh binh tặng danh hiệu “Người chị cả

hiền từ”.
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Cù Chính Lan đã anh dũng hy sinh khi trận đánh đồn Cô Tô vừa kết

thúc thắng lợi. Khi hy sinh, đồng chí là tiểu đội trưởng bộ binh, thuộc

đại đoàn 304, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cù Chính Lan đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng

hai. Trong Đại hội liên hoan Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần

thứ nhất tháng 5 năm 1952. Anh được

Chính phủ và Hồ Chủ tịch truy

tặng Huân chương Quân công

hạng hai, Huân chương Kháng

chiến hạng nhất.

Ngày 19 tháng 5 năm 1952, Cù

Chính Lan được Chủ tịch nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa truy

tặng danh hiệu Anh hùng lực

lượng vũ trang nhân dân.

HỌC SINH LÀ LIỆT SĨ

01. Đinh Công Chung : Long Sơn-LS-HB
02. Phạm văn Long : Thanh Nông- LT- HB
03. Đinh Trọng Kiểm : Tuy Lai - Mỹ Đức- HN

TƯỞNG NHỚ CÁC CBGV,NV ĐÃ QUÁ CỐ

01.Thầy Bùi Tiến Lãng         08. Thầy Nguyễn Đức Mộc
02.Thầy Nguyễn Uyển          09. Ông Nguyễn Văn Vị    
03.Thầy Đặng Văn Thông   10. Thầy Trương Như Hải     
04.Thầy Nguyễn Văn Trí      11. Thầy Nguyễn Văn Đích      
05.Cô Nguyễn Thị Hiền        12. Thầy Đinh Công Sỹ
06. Thầy Trịnh Văn Đức       13.Thầy Nguyễn Thiện Chính
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Nhà giáo Đinh Thị Hường
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó GĐ phụ trách Sở GD& ĐT tỉnh Hòa Bình.
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Tháng 8 năm 1964, trước yêu cầu học tập của con em

nhân dân vùng Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy…

Bộ Giáo dục quyết định thành lập trường cấp III Cù Chính

Lan (nay là trường THPT Cù Chính Lan). Đây là trường cấp

III thứ hai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (sau trường cấp III

Hoàng Văn Thụ). Việc quyết định thành lập trường Cấp III 

Cù Chính Lan có một ý nghĩa quan trọng trong việc nâng

cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Lương 

Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy và các vùng lân cận

thuộc địa bàn tỉnh Hà Tây (nay thuộc thành phố Hà Nội).

Tại thời điểm thành lập, trường chỉ có 01 lớp 9 với 19 học sinh và 02 lớp 8 với

58 học sinh. Thầy giáo Bùi Tiến Lãng được bổ nhiệm làm hiệu trưởng

nhà trường.

60 năm qua, dưới ánh sáng đường lối giáo dục của Đảng và nhà nước,

trường THPT Cù Chính Lan đã vững bước đi lên. Từ mái trường này, nhiều thầy

cô đã phấn đấu trở thành những nhà quản lý giáo dục xuất sắc và được nhà 

nước tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú như thầy Trương Như Hải; thầy Hồ Xuân

Khai. Một số học sinh theo tiếng gọi của tổ quốc lên đường ra chiến trường,

nhiều người đã lập nhiều chiến công xuất sắc, có người đã anh dũng hy sinh

(liệt sĩ Đinh Công Chung quê Long Sơn, Phạm Văn Long quê Thanh

Nông, Đinh Trọng Kiểm quê Tuy Lai, Mỹ Đức...). Nhiều học sinh đã trở

thành người lao động sáng tạo, các cán bộ lãnh đạo, nhà khoa học, làm

giàu cho quê hương, đất nước.

Năm học 2024-2025 này, trường có 25 lớp với tổng số học sinh là 969

em. Trong số 62 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, có 03 thầy cô có

trình độ thạc sĩ, 01 thầy giáo đang là học viên cao học. Rất nhiều thầy cô

đã đạt thành tích cao trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Hàng năm

nhà trường thường có từ 30 học sinh trở lên đạt giải trong các kỳ thi chọn

học sinh giỏi lớp 12 cấp THPT.

XỨNG ĐÁNG VỚI TÊN NGƯỜI ANH HÙNG
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Hội đồng sư phạm 
trường THPT
Cù Chính Lan

Rất nhiều học sinh của nhà trường đã giành được huy chương vàng; bạc trong

các hội khỏe Phù đổng đặc biệt là môn võ Vovinam. Kết quả thi tốt nghiệp

hàng năm của nhà trường đạt tỉ lệ cao, số lượng học sinh thi đỗ vào các học

viện, các trường đại học ngày càng nhiều.

Thành tích mà trường THPT Cù Chính Lan đạt được trong 60 năm qua chính

là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của của lãnh đạo sở Giáo dục và đào tạo

Hoà Bình cũng như huyện uỷ; Uỷ ban nhân dân huyện Lương Sơn. Đồng thời

cũng là sự cố gắng không mệt mỏi của các đồng chí đảng viên; cán bộ giáo

viên công nhân viên và học sinh nhà trường quả các thời kỳ. Lãnh đạo Sở Giáo

dục và Đào tạo Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những

thành tích vượt bậc đó.

Phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và trường thành, vui mừng

với những thành tựu đã đạt được, bước vào giai đoạn mới - giai đoạn phát triển

của nền kinh tế tri thức, đòi hỏi nhà trường tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa giữ

vững và phát huy thành tích đã đạt được hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉnh

trị được giao. Tập trung xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh. Trước hết

là xây dựng đội ngũ nhà giáo có chất lượng cao đáp ứng chương trình

giáo dục mới 2018. Nhà trường hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ

quản lý, giáo viên cốt cán dẫn đầu ở các bộ môn để hỗ trợ các đơn vị

trường THPT khác trong huyện và trong tỉnh. Nâng cao chất lượng giáo

dục toàn diện trong nhà trường. Phấn đấu trở thành một điểm sáng, một

trung tâm về chất lượng giáo dục xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng

bộ, chính quyền và nhân dân các dân các dân tộc huyện Lương Sơn, tỉnh

Hòa Bình.

Vinh dự và tự hào đối với tất cả những ai đã, đang và sẽ được

công tác, giảng dạy và học tập dưới mái trường mang tên

người anh hùng Cù Chính Lan!
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Nhà giáo: Nguyễn Tiến Dương
Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường
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Trường THPT Cù Chính Lan ra đời và trưởng thành trong tời kỳ
kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong bối cảnh đất nước còn
nhiều khó khăn. Tháng 8 năm 1964, trước yêu cầu học tập của
con em nhân dân vùng Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên
Thủy…, Bộ GD &ĐT quyết định thành lập trường cấp III Cù Chính
Lan (gồm 1 lớp 9: 19 học sinh và 2 lớp 8: 58 học sinh) đặt tại xã
Thanh Nông, Lương Sơn, Hòa Bình. Khi ấy, thầy Bùi Tiến Lãng
được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, cùng các thầy cô trực tiếp
giảng dạy: Đỗ Hữu Nam, Phạm Tự Hạm, Nguyễn Thị Như, Trần
Vi, Lê Mạnh Khương, Phạm Hồng Vân, Phạm Phú, các bác Lê

Thị Thanh, Nguyễn Hùng. Để đảm bảo việc dạy và học tập, đặc biệt là ứng phó với cuộc
chiến tranh khốc liệt, nhà trường phải sơ tán, đóng ở nhiều địa phương khác nhau: Ba Hàng
Đồi, xóm Vôi xã Thanh Nông; xóm Gò Mu, xã Thanh Lương, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, và
hiện nay là xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Phát huy truyền thống yêu nước, rất nhiều thầy, cô giáo và học sinh đã nghe theo tiếng
gọi thiêng liêng của Tổ quốc, sẵn sàng rời xa mái trường thân yêu, xa gia đình, xa bục giảng,
xếp bút nghiên, cầm súng lên đường bảo vệ đất nước. Nhiều nhà giáo, học sinh đã hy sinh
thân mình cho chiến thắng của dân tộc (liệt sĩ Đinh Công Chung quê Long Sơn, Phạm Văn
Long quê Thanh Nông, Đinh Trọng Kiểm quê Tuy Lai, Mỹ Đức…). Bên cạnh đó, nhiều nhà
giáo của trường đã được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, danh hiệu Nhà giáo ưu tú
như: thầy Trương Như Hải, thầy Hồ Xuân Khai. Dù ở cương vị nào, các nhà giáo - chiến sĩ
vẫn luôn tâm huyết, cống hiến, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động để tiếp tục đóng góp
công sức vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Trường THPT Cù Chính Lan là cái nôi nuôi dưỡng và đào tạo những tài năng cho
đất nước. Nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công
nghệ vào giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học. Nhiều thế hệ học sinh của
trường đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi, mang lại niềm tự hào cho nhà trường.
Nhiều cựu học sinh của trường đã trưởng thành, trở thành những người có đóng góp
lớn cho xã hội trên nhiều lĩnh vực như khoa học, kỹ thuật, giáo dục, quản lý, doanh
nhân…Truyền thống của nhà trường không chỉ được xây dựng từ thành tích, mà còn
từ tình yêu tri thức, từ sự chỉ đạo kịp thời của Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà
trường; từ lòng kiên trì và sự cống hiến của bao thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức,
nhân viên và học sinh; sự năng động sáng tạo trong công tác của các tổ chức, đoàn
thể trong nhà trường; sự quan tâm của các cấp, các ngành; sự tin tưởng, ủng hộ của

nhân dân; sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
Nhà trường đã không ngừng đổi mới, phát triển và khẳng định được vị thế

của mình, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của quê hương,
đất nước trong suốt 60 năm qua.

TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN

60 NĂM TIẾP BƯỚC VÀ
TRƯỞNG THÀNH
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Đứng trước thách thức và sự thay đổi mang tính đột phá của giáo dục, nhà trường tích
cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy, đáp ứng yêu cầu của thời đại.
Những định hướng này không chỉ tập trung vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, mà
còn hướng đến phát triển toàn diện cho học sinh, với mục tiêu đào tạo những công dân có
trách nhiệm, sáng tạo và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Với sự đổi mới giáo dục và
xu hướng hội nhập, trường THPT Cù Chính Lan đã và đang thực hiện những định hướng
chiến lược nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo
dục phổ thông 2018. Nhà trường không ngừng phấn đấu để trở thành một trong những
trường dẫn đầu về giáo dục của tỉnh nhà, đồng thời tạo dựng nền tảng vững chắc để học
sinh phát triển toàn diện, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội cụ thể: Trong 60
năm qua đã có hơn 15.000 học sinh học tập rèn luyện tại trường, tỷ lệ học sinh đỗ tốt
nghiệp những năm gần đây của trường đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh đỗ vào đại học, cao
đẳng và các học viện trên 70%, nhiều học sinh đỗ điểm cao vào các trường như Học viện
An ninh, các trường quân đội, đại học Bách khoa, đại học Kinh tế quốc dân, đại học y Hà
nội,... số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh năm sau cao hơn năm trước, tại các kỳ Hội khỏe Phù
đổng của tỉnh đội tuyển Vovinam của nhà trường nhiều năm liền đạt giải nhất, có 01 học
sinh đạt giải cấp Bộ tại cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2024” do Bộ văn hóa thể thao và
du lịch tổ chức. Trong 5 năm học gần đây có 22 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi
cấp tỉnh, giáo viên chủ nhiệm giỏi, nhiều giáo viên được Sở GD&ĐT tín nhiệm cử làm giáo
viên cốt cán cấp tỉnh, nhiều giáo viên đạt giải cao trong các hội thi như: “Tiếng hát người
giáo viên nhân dân” ; “ Bóng bàn, cầu lông người giáo viên nhân dân”; “Giáo viên làm cán
bộ đoàn giỏi”,... Chính vì những thành tích đã đạt được năm học 2018 - 2019 nhà trường
được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Năm học 2013 - 2014 có 5 cá nhân và tập thể 
nhà trường được Bộ trưởng bộ giáo dục tặng bằng khen. Năm học 2017-2018 có 02 giáo
viên được UBND Tỉnh tặng bằng khen. Năm học 2021 - 2022 có 02 giáo viên được UBND
tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen, Năm học 2022 - 2023 có 01 giáo viên được UBND tỉnh Hòa
Bình tặng Bằng khen, 01 giáo viên được Bộ Văn hóa & Thông tin tặng kỷ niệm chương vì sự
nghiệp thể thao, 02 giáo viên được TW Hội Chữ thập đỏ tặng bằng khen và kỷ niệm

chương vì sự nghiệp Chữ thập đỏ. Năm học 2023 - 2024 tập thể nhà trường được

UBND tỉnh Hòa Bình tặng bằng khen, cờ thi đua và đã được Hội đồng thi đua khen

thưởng Sở GD&ĐT xét, trình UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho tập thể nhà

trường và 03 cá nhân do có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và trưởng

thành Nhà trường.

Như một dòng chảy bất tận, truyền thống của nhà trường sẽ mãi mãi là nguồn

động lực lớn lao để các thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức, nhân viên, học sinh tiếp

bước, xây dựng những thành tựu mới, giữ vững ngọn lửa tri thức cho các thế hệ

mai sau. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, là dịp để chúng ta tôn vinh những

nỗ lực và đóng góp của bao lớp cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường. Đồng

thời, cũng là cơ hội để trường tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được,

hướng tới một tương lai tươi sáng, vững bước trên con đường phát triển giáo dục,

góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
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Tháng 8/1964, trước yêu cầu học tập của con em nhân dân
vùng Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy... của tỉnh Hòa Bình,
Bộ GD &ĐT quyết định thành lập trường cấp III Cù Chính Lan, nay là
trường THPT Cù Chính Lan. Đây là trường cấp III thứ hai ở tỉnh Hòa
Bình tại thời điểm đó (sau trường THPT Hoàng Văn Thụ). Năm đầu
thành lập, trường chỉ có 03 lớp với 77 học sinh, đa phần học sinh
lúc đó được chuyển về từ trường THPT Hoàng Văn Thụ. Qua 60
năm, dù trải qua bao thăng trầm lịch sử với nhiều tên gọi khác
nhau, bao lần di chuyển địa điểm cùng muôn vàn khó khăn về cơ
sở vật chất, đội ngũ... nhưng các thế hệ Thầy và Trò nhà trường
luôn đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu làm theo lời Bác Hồ

dạy “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua Dạy tốt - Học tốt".
Thực hiện lời dạy của Bác, 60 năm qua dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng, Ban Giám hiệu

nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn nhà trường, chỉ đạo các tổ chức
đoàn thể, tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện cụ thể hóa nội dung của
phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ của đơn vị
với những nội dung, biện pháp, giải pháp cụ thể, tiêu chí rõ ràng. Việc thực hiện được tổ
chức linh hoạt thành nhiều đợt gắn với chủ đề, chủ điểm và lồng ghép với các phong trào:
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo
đức, tự học và sáng tạo”... thực hiện phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong
giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”...

Những năm đầu mới thành lập trường đã phải đối mặt với những thách thức rất
lớn: cơ sở vật chất thiếu thốn, thiếu giáo viên,… đặc biệt là cuộc chiến tranh phá hoại
của giặc Mỹ ngày càng lan rộng trên khắp đất nước, đã làm cho trường gặp nhiều
khó khăn trong tổ chức dạy và học. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Ty Giáo dục Hòa
Bình và các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của nhân dân quanh khu vực
trường, nhà trường vẫn tiến bước và vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Ngay trong
những năm tháng chiến tranh ác liệt ấy, các thế hệ Thầy và Trò nhà trường ngoài
việc thi đua "Dạy tốt - Học tốt" còn phải trở thành những chiến sỹ chống Mỹ xâm
lược ngay trên quê hương, Thầy và Trò vừa dạy và học vừa tham gia giúp dân lao
động sản xuất, tham gia truy bắt tên giặc lái Mỹ bị bắn rơi cuối năm 1966. Một số
học sinh theo tiếng gọi của tổ quốc lên đường ra chiến trường, nhiều người đã lập
nhiều chiến công xuất sắc, có người đã anh dũng hy sinh vì quê hương đất nước, vì
Tổ quốc thân yêu (như các liệt sĩ: Đinh Công Chung - quê Long Sơn, Phạm Văn Long
- quê Thanh Nông, Đinh Trọng Kiểm - quê Tuy Lai, Mỹ Đức,…), số đông trong các thế
hệ này sau khi rời mái trường Cấp III Cù Chính Lan đã trở thành những người lao
động sáng tạo, người cán bộ lãnh đạo, nhà khoa học, nhà quản lý có nhiều đóng góp
cho quê hương, đất nước,… tiêu biểu như các cựu học sinh:

TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN

Thi đua “Dạy tốt - Học tốt”
Nhà giáo: Nguyễn Huy Đoan
Phó Hiệu trưởng nhà trường



11

Nguyễn Mạnh Long, Nguyễn Thị Quỳ, Nguyễn Văn Hiển, Bạch Công Điệu, Nguyễn Hữu
Duyệt, Nguyễn Văn Hộ, Bùi Quang Huấn, Nguyễn Văn Hoan, Bùi Ngọc Tuân, Trương Thế
Cầu, Nguyễn Văn Chữ, Đỗ Trường, Nguyễn văn Lợi, Nguyễn Văn Dũng, Quách Tự Hải,... Viết
nên trang sử vẻ vang trong phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt, trong suốt chặng đường
lịch sử của nhà trường 60 năm qua, với nền tảng cần cù, chịu khó, hiếu học của học
trò,dưới sự dìu dắt tận tình của đội ngũ giáo viên vừa hồng vừa chuyên, sự tâm huyết, sáng
tạo trong công tác quản lý dạy học của các thế hệ Hiệu trưởng nhà trường lần lượt là: Thầy
Bùi Tiến Lãng, thầy Trương Như Hải, thầy Bùi Văn Kén, thầy Hồ Xuân Khai, thầy Nguyễn
Văn Đích, thầy Nguyễn Văn Chương, thầy Cao Ngọc Luân và nay là thầy Nguyễn Tiến
Dương, các thầy đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" của
nhà trường, đưa nhà trường từng bước phát triển vững mạnh, được các cấp quản lý ghi
nhận. Có năm học số lượng học sinh nhà trường đã lên tới gần 1400 em với 30 lớp học.
Chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng đào tạo được nâng lên rõ rệt qua mỗi năm,
hàng năm nhà trường đều có giáo viên thi đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, kết quả thi tốt
nghiệp hàng năm của nhà trường đạt tỉ lệ cao, số lượng học sinh thi đỗ vào các trường đại
học ngày càng nhiều, có nhiều năm chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng mũi nhọn
nói riêng của nhà trường được xếp vào tốp đầu của ngành GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, tập thể
và nhiều cá nhân nhà trường được Sở GD&ĐT Hòa Bình, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hòa Bình
tặng thưởng Bằng khen, giấy khen. Tiêu biểu như năm học 2013-2014 tập thể Trường
THPT Cù Chính Lan và 05 cá nhân đã được Bộ GD&ĐT tặng thưởng Bằng khen do có thành
tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và trưởng thành Nhà trường giai đoạn 1964 - 2014;
năm học 2022-2023 có 01 giáo viên được UBND tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen, 01 giáo
viên được Bộ Văn hóa & Thông tin tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thể thao; năm học
2023-2024 tập thể nhà trường được UBND tỉnh Hòa Bình tặng bằng khen và đã được Hội
đồng thi đua khen thưởng Sở GD&ĐT xét, trình UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho
tập thể nhà trường và 03 cá nhân do có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và
trưởng thành Nhà trường giai đoạn 1964 - 2024. Những thành tựu đáng ghi nhận đó, thực
sự là động lực để thầy và trò nhà trường nỗ lực phấn đấu đạt hiệu quả hơn trong việc thực
hiện nhiệm vụ chính trị của mình.

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trên tinh thần Luật Giáo dục
2019; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014; Kết luận số 51-KL/TW ngày
30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8
khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 04/01/2019 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về nâng cao chất lượng GDPT và Kế hoạch số 151/KH-UBND
ngày 22/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị
50 của BTVTU (Kế hoạch 151 của UBND tỉnh) với các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng
cường sự lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, chính quyền về đổi mới GDPT;
phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới
giáo dục và đào tạo; thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT 2018, tập trung
thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục, nâng cao kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông,... Để triển khai
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, đòi hỏi Thầy và
Trò nhà trường phải không ngừng nỗ lực, cố gắng hơn nữa, tập trung nâng cao
hiệu quả công tác quản lí giáo dục, tăng cường đổi mới phương pháp
dạy học và kiểm tra đánh giá tích cực theo định hướng phát triển
năng lựchọc sinh; đa dạng hóa các hình thức giáo dục,
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chú trọng các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; đặc biệt chú trọng việc thực hiện đồng bộ các
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và kết quả thi cuối cấp THPT, tiếp tục
tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới
thực hiện CT GDPT 2018; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm
công tác Đoàn, Hội, Đội, tư vấn tâm lý trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho
học sinh,...

Xác định rõ nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường trong tình hình mới,
dưới sự chỉ đạo của Chi bộ đảng, BGH nhà trường, tập thể HĐSP nhà trường trong những
năm gần đây đã có nhiều giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà
trường, tiêu biểu như:

1. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng giảm sinh hoạt chuyên môn hành chính,
tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

2. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh theo định hướng phát
triển năng lực học sinh, lấy học sinh làm trung tâm

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học
4. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu

khoa học của học sinh
5. Phát triển các mô hình câu lạc bộ theo sở thích

Tính đến hết năm học 2023-2024 nhà trường có tổng số 05 CLB đang hoạt động
hiệu quả và thu hút được đông đảo học sinh tham gia (CLB Sách và hành động, CLB
Tiếng Anh, CLB KHKT - STEM, CLB Cầu lông, CLB Bóng chuyền) trong đó CLB sách
và hành động đã có 2 năm liên tiếp tham gia viết bài dự thi Cuộc thi Đại sứ Văn hóa
học tỉnh Hòa Bình đều đạt giải Tập thể Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất
6. Phát huy thế mạnh trong giáo dục thể chất, thể thao trường học và GDQP&AN

Giờ học được ứng dụng CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thầy & Trò nhà trường 
nhận giấy khen và phần 
thưởng của BTC Cuộc thi 
Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh 

Hòa Bình năm 2023
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Cùng nhìn lại chặng đường lịch sử đáng tự hào của Thầy và Trò nhà trường qua các thời
kỳ, gắn với phòng trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" nhân kỉ niệm 60 năm thành lập trường, tập
thể CBGV, NV và học sinh nhà trường càng phải nỗ lực, quyết tâm phấn đấu để xứng đáng
với ngôi trường mang tên người Anh hùng LLVT Cù Chính Lan, xứng đáng với niềm tin yêu,
mong đợi của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc nơi đây.
Tập thể Trường THPT Cù Chính Lan xin quyết tâm, phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa
trong sự nghiệp trồng người trên quê hương Lương Sơn./.

CÁC ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KÌ

Bùi Văn KénBùi Tiến Lãng

Hồ Xuân Khai

Trương Như Hải

Đinh Công Sĩ
( Quyền Hiệu Trưởng )

Nguyễn Văn Đích

Nguyễn Văn Chương

Nguyễn Thiện Chính
( Quyền Hiệu Trưởng )

Nguyễn Tiến DươngCao Ngọc Luân
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CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KÌ

01. Đỗ Hữu Nam  06. Nguyễn Đăng Chính
02. Nguyễn Văn Trí 07. Lê Tứ Hải
03. Bùi Quang Huấn 08. Kiều Anh Tuấn
04. Phan Văn Mạnh 09. Bùi Xuân Nam
05. Trần Văn Dần  10. Nguyễn Huy Đoan

1. Trương Như Hải 5. Nguyễn Văn Chương
2. Nguyễn Văn Trí  6. Cao Ngọc Luân
3. Nguyễn Văn Đích 7. Nguyễn Tiến Dương
4. Phạm Thị Bích Hạnh

CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ QUA CÁC THỜI KÌ

01. Bùi Văn Kén  06. Nguyễn Thị Linh Lan
02. Nguyễn Đức Mộc 07. Nguyễn Đăng Chính
03. Nguyễn Văn Thước 08. Nghiêm Thị Châu Loan
04. Lê Văn Hùng  09. Phạm Thị Tuyết Ánh
05. Phạm Thị Bích Hạnh 10. Bùi Nam Khánh

CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KÌ
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01. Phạm Hồng Vân 09. Phạm Thị Tuyết Ánh
02. Phạm Văn Quyền 10. Bùi Văn Nội
03. Bùi Quang Huấn 11. Nguyễn Tiến Dương
04. Trần Văn Dần  12. Nguyễn Thị Hoàng Vượng
05. Vũ Ngọc Quang 13. Ngô Việt Hùng
06. Bùi Ngọc Đại  14. Bùi Thị Liếp
07. Trần Thanh Hà 15. Bùi Nam Khánh
08. Nguyễn Thanh Thủy 16. Bùi Thị Phương Thảo

CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ  ĐOÀN QUA CÁC THỜI KÌ

CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUA 
CÁC THỜI KÌ

1. Nguyễn Thị Linh Lan   3. Lê Thị Hải Yến
2. Phạm Thị Tuyết Ánh (Quyền Chủ Tịch) 4. Mai Hồng Sơn
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BẠN CẦN BIẾT
TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN 

-Trường THPT Cù Chính Lan, tiền thân là trường cấp III Cù Chính Lan

được thành lập vào tháng 8/1964.

-Trường có diện tích hơn 30.000m2, có 27 phòng hoc, 1 nhà đa chức

năng, 1 khu hiệu bộ, 2 phòng máy tính, 1 phòng và 8 phòng bộ môn.

-Trường có 03 Nhà giáo từng là giáo viên nhà trường được Nhà

nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

-Thầy Bùi Tiến Lãng là hiệu trưởng đầu tiên của trường; sau đó đến

các thầy: Trương Như Hải, Bùi Văn Kén, Hồ Xuân Khai, Nguyễn Văn

Đích, Nguyễn Văn Chương, Cao Ngọc Luân, Nguyễn Tiến Dương.

- Từ khi thành lập đến nay, Trường đã đào tạo được hơn 15.000 học

sinh; trường có 845 học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có nhiều giải nhất.
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- Năm học 2024-2025, trường có 62 cán bộ giáo viên - nhân

viên công tác ở 3 tổ chuyên môn và một tổ văn phòng. Trong 5

năm học gần đây, có 22 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi

cấp tỉnh, giáo viên chủ nhiệm giỏi.

- Năm 2014, trường THPT Cù Chính Lan được Bộ GD & ĐT tặng

Bằng khen.

- Năm học 2018 - 2019 nhà trường được công nhận là trường

chuẩn quốc gia.

- Năm 2023, trường THPT Cù Chính Lan được Chủ tịch UBND

tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen.

-Những năm gần đây, có gần 20 tập thể, cá nhân được UBND

tỉnh, Bộ GD&ĐT, một số Bộ, ngành TW tặng cờ, bằng khen, kỷ

niệm chương vì có những thành tích xuất sắc.

- Những năm gần đây, tỷ lệ

học sinh đỗ tốt nghiệp của

trường đạt trên 99%, tỷ lệ học

sinh đỗ vào đại học, cao đẳng

và các học viện đạt trên 70%.
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CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN 

60 NĂM XÂY DỰNG TRƯỞNG THÀNH  

Công đoàn trường THPT Cù Chính Lan được thành lập ngay từ những ngày đầu thành
lập trường. Đến nay, trải qua 60 năm phát triển, tổ chức Công đoàn nhà trường ngày càng
vững mạnh cả số lượng và chất lượng. Công đoàn trường THPT Cù Chính Lan đã có những
bước trưởng thành vượt bậc, luôn phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
người lao động. Phối hợp tốt với các tổ chuyên môn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được
giao, nâng cao chất lượng dạy và học, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ,
giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

Công đoàn nhà trường luôn là Công đoàn vững mạnh xuất sắc, liên tục được Công
đoàn ngành tặng giấy khen. Nhiều đồng chí đoàn viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và
được Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn ngành tặng giấy khen như đồng chí như
Nguyễn Thị Linh Lan, Phạm Thị Tuyết Ánh...

Hàng năm, Công đoàn đã cùng với Ban giám hiệu tổ chức thành công Hội nghị
viên chức và người lao động để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể,
triển khai sâu rộng nhiều đợt sinh hoạt chuyên môn, phong trào thi đua thao giảng,
dự giờ thăm lớp, chính vì vậy mà đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao chất
lượng dạy và học của nhà trường. Ngoài ra Công đoàn còn tổ chức, tham gia tích
cực các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên tổ chức như : Nữ giáo viên tài
năng duyên dáng năm 1996, Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật của tỉnh Hoà Bình
năm 2022, Hội thi Cầu lông – Bóng bàn, bóng chuyền hơi do Công đoàn ngành tổ
chức đều đạt thành tích cao và luôn nằm trong danh sách những đơn vị đạt nhiều
huy chương. Các hội thi về nấu ăn và cắm hoa, tuần lễ áo dài dành cho phụ nữ, các
đợt vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt...; Thực hiện tốt các phong trào
thi đua của Bộ GD – ĐT triển khai như: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực ” và duy trì các cuộc vận động “ Hai không ”; Cuộc vận động “ Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”; Cuộc vận động “ Dân chủ - kỷ cương

     tình thương – trách nhiệm ”.... trong trường học.
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Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Đoàn viên công đoàn là một trong những

nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức Công đoàn. Trong những năm qua, Công đoàn đã tổ chức

cho đoàn viên công đoàn đi tham quan du lịch và học tập, tìm hiểu nhiều di tích lịch sử ở

nhiều địa phương trong nước. Tổ chức cấp trường nhiều hoạt động văn nghệ - thể dục thể

thao ...Đây là những hoạt động rất bổ ích và lý thú, thu hút được đông đảo công đoàn viên

tham gia, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, tầm hiểu biết, cũng như hăng say hơn

trong việc giảng dạy và học tập cho đội ngũ đoàn viên công đoàn nhà trường. Công đoàn

nhà trường đã làm tốt việc chăm lo đời sống cho Công Đoàn viên, luôn quan tâm giúp đỡ,

thăm hỏi động viên kịp thời với mỗi đoàn viên trong trường. Khi có đồng chí nào gặp khó

khăn thì Công đoàn đều ân cần chia sẻ về vật chất,tinh thần, luôn lắng nghe thấu hiểu và

giải quyết mọi khúc mắc của các đồng chí Công Đoàn viên trong trường. Luôn chu đáo

trong việc hiếu hỉ thăm hỏi, động viên kịp thời các đồng chí Công Đoàn viên và người thân

khi đau ốm. Kịp thời đề nghị Công đoàn ngành hỗ trợ những đồng chí gặp hoàn cảnh khó

khăn và gặp bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, hàng năm Công đoàn kết hợp với Ban giám hiệu

và các tổ chức đoàn thể tổ chức tốt các ngày lễ trong năm như khai giảng, ngày 20/10,

ngày 20/11, ngày 8/3, tổng kết năm học, hay như tết Trung thu, tết Thiếu nhi, tết Nguyên

Đán gặp mặt dâu rể, khen thưởng cho con của Công Đoàn viên có thành tích cao trong

năm học.......

Có thể khẳng định rằng 60 năm qua, tổ chức Công đoàn trường THPT Cù Chính Lan đã

làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, tạo được niềm tin yêu trong đội ngũ cán bộ đoàn

viên và thực sự Công đoàn trường đã trở thành ngôi nhà chung của các đồng chí CĐV

trong trường. Trong niềm vui của ngày hội trường, với bề dày truyền thống 60 năm xây

dựng – trưởng thành và phát triển, tập thể CBGV – CNV trường THPT Cù Chính Lan tiếp

tục sát cánh bên nhau, thi đua giảng dạy và học tập luôn sáng tạo phấn đấu giữ vững danh

hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh; xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện.
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TUỔI TRẺ
TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN 

Gắn liền với hành trình 60 năm xây dựng và phát triển của trường THPT Cù Chính Lan,
Đoàn trường THPT Cù Chính Lan đã từng bước trưởng thành cũng như khẳng định được vị
trí của mình trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học trên địa bàn
huyện Lương Sơn. Từ khi thành lập đến nay mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện
cơ sở vật chất và công tác Đoàn nhưng được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Chi bộ,
BGH nhà trường, BCH Đoàn cấp trên, Đoàn trường đã gặt hái nhiều thành công, góp phần
vào sự phát triển của thế hệ trẻ nhà trường. Đoàn trường đã vinh dự nhiều năm nhận bằng
khen của các cấp bộ Đoàn trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Tuổi trẻ nhà trường đã phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn và đạt được
nhiều thành tích đáng khen ngợi, góp phần vào sự phát triển ngày càng vững mạnh
của nhà trường, trong mỗi giai đoạn lịch sử của nhà trường, Đoàn thanh niên luôn
thể hiện tinh thần hăng hái của tuổi trẻ “ Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh
niên”. Hầu hết Đoàn viên thanh niên trong các Chi đoàn có quan điểm lập trường,
tư tưởng vững vàng, có nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm của đoàn
viên, luôn có ý thức tự giác, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong các hoạt
động học tập và giảng dạy, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các phong trào của ngành
và đoàn cấp trên phát động. Tuy công việc học tập và giảng dạy bận rộn nhưng mọi
đoàn viên thanh niên đều cố gắng hoàn thành công việc được giao. Cố gắng khắc
phục khó khăn, thể hiện sức trẻ, sự nhiệt tình sôi nổi thúc đẩy hoạt động Đoàn
trường đi vào chiều sâu.

Các cá nhân tiêu biểu 
vinh dự được nhận giấy 
khen của huyện Đoàn

Nhiệt huyết sáng tạo, xây dựng hoài bão lớn
Bùi Thị Phương Thảo - Bí thư đoàn trường
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Được sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu và Đoàn cấp trên, tuổi trẻ
trường THPT Cù Chính Lan phối hợp với các tổ chức trong Nhà trường thực hiện tốt phong
trào thi đua của ngành, của địa phương cũng như của trường. Trên mọi lĩnh vực đều xuất
hiện những tài năng trẻ, các gương sáng trong học tập và hoạt động phong trào. Đăc biệt
các hoạt động văn hoá văn nghệ, thế dục thể thao, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, công tác
thanh niên tình nguyện luôn được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia và hưởng ứng.
Công tác nhân đạo từ thiện cũng luôn được duy trì trong các năm học.

Với những thành quả đạt được Đoàn trường đang khẳng định vai trò, chức năng của
Đoàn viên, thanh niên trong các giai đoạn đã qua. Đội ngũ cán bộ Đoàn trong BCH luôn
đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo các công việc chun, xây dựng củng cố tổ chức Đoàn
vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, tổ chức tốt các phong trào và chương trình
hành động của Đoàn các cấp nhằm phát huy cao vai trò xung kích, tình nguyện và sáng
tạo của tuổi trẻ.

Với phương châm “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển,
quyết chí ắt làm nên”. Đoàn trường THPT Cù Chính Lan luôn quyết tâm thực hiện tốt mọi
nhiệm vụ được giao. Bằng năng lực và trí tuệ của tuổi trẻ góp phần vào sự nghiệp phát
triển bền vững của ngôi trường 60 năm lịch sử THPT Cù Chính Lan.

Ngày lễ ra quân bảo vệ môi trường
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HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN 

Dân tộc Việt Nam vốn giàu lòng yêu nước và truyền thống nhân ái, càng trong hoạn nạn
khó khăn tinh thần đó càng được nhân lên gấp bội. Hội chữ thập đỏ Việt Nam ra đời nhằm
kế tục và phát huy truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc. Nhiều năm qua công tác chữ thập
đỏ trong các trường học luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành. Phong trào
chữ thập đỏ trong các nhà trường đã trở thành một hoạt động không thể thiếu, thu hút đông
đảo các em học sinh, giáo viên, phụ huynh và các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia.

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) trường THPT Cù Chính Lan được thành lập ngày 19 tháng 12
năm 2009, có 65 hội viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên và 500 hội viên là học sinh. Đến
năm học 2024-2025, số hội viên là học sinh đã lên đến 595 hội viên (không tính học sinh
khối 10 vì chưa đủ tuổi là hội viên) và 62 hội viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hội CTĐ

dưới sự chỉ đạo của Chi uỷ, Ban giám hiệu cùng với việc phối hợp hài hòa chặt chẽ
thường xuyên với các ban ngành đoàn thể trong nhà trường như: Đoàn thanh niên,
Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang đến nhiều ý nghĩa nhân văn
sâu sắc. Với mục tiêu của công tác Chữ thập đỏ trong trường học là đoàn kết, tập
hợp thanh, thiếu niên trong các hoạt động nhân đạo, qua đó góp phần giáo dục lòng
nhân ái, tính hướng thiện, ý thức trách nhiệm, sự chia sẻ với cộng đồng, xã hội, hình
thành lối sống đẹp cho đoàn viên, thanh niên.

Hàng năm Ban chấp hành (BCH) Hội đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức
cho toàn thể hội viên là giáo viên và học sinh tham gia tổng vệ sinh trong và ngoài
trường góp phần tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Kết hợp với công tác y tế học
đường của nhà trường đã có tủ thuốc nhằm thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho
các hội viên. Thăm hỏi, động viên bằng vật chất, tinh thần cho các hội viên tử vong,
khuyết tật, và mắc bệnh hiểm nghèo.

Đội xung kích của Hội ra 
quân phối hợp lực lượng 
địa phương dọn dẹp vệ 

sinh môi trường.

Điểm sáng trong hoạt động nhân đạo và công tác chữ thập đỏ.
Mai Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ
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Bên cạnh đó, vào dịp khai giảng hàng năm Hội CTĐ trao 04 suất quà cho 04 địa chỉ đỏ-
là những học sinh khuyết tật, bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn... Ngoài ra BCH Hội phối hợp với đoàn thanh niên hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi
tốt nghiệp hàng năm, thi vào 10 trong chương trình tiếp sức mùa thi.

Trong các hoạt động của Hội thì hiến máu nhân đạo cũng là một hoạt động thu hút
được sự tham gia đông đảo của các hội viên. Qua các đợt hiến máu do Huyện hội tổ chức,
Hội đã hiến hàng chục đơn vị máu cho ngân hàng máu của bệnh viện tỉnh Hòa Bình, hội
còn có một câu lạc bộ hiến máu dự bị sẵn sàng tham gia hiến máu khi cần. Từ năm 2018
Hội CTĐ trường Cù Chính Lan được chọn làm địa điểm hiến máu của vùng Nam, Hội CTĐ
của trường luôn chuẩn bị đầy đủ nhân lực và vật chu đáo đảm bảo là địa điểm hiến máu
lần 2 vùng Nam hàng năm.

Mỗi năm nhân dịp tết Nguyên đán, ngày Thương binh liệt sỹ 27 tháng 7 hàng năm. BCH
Hội phối kết hợp với Chi ủy, BGH, các tổ chức đoàn thể, các đồng chí cán bộ, giáo viên,
nhân viên trong nhà trường đã tổ chức đến trực tiếp các gia đình để thăm hỏi động viên và
tặng quà các gia đình Hội viên thuộc gia đình chính sách như thương binh, liệt sỹ, gia đình
hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hội 
hiến máu 

tình nguyện 
năm 2024 

Thăm gia đình 
Thương binh, 
liệt sỹ nhân 
ngày 27/7. 
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Với những gì đã làm được cho cộng đồng. Hội CTĐ trường THPT Cù Chính Lan
đã được đón nhận nhiều Giấy khen và 08 Bằng khen của Trung ương Hội chữ thập
đỏ Việt Nam.

Tổng kết về công tác CTĐ của trường trong thời gian qua, thầy Bùi Xuân
Nam - Phó Hiệu trưởng, nhà trường đã nhấn mạnh: "Các hoạt động của Chi hội đã
chạm tới lòng trắc ẩn của đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, các bậc
phụ huynh, các nhà hảo tâm... Các hoạt động từ thiện nhân đạo đã đóng góp phần
không nhỏ vào nhiệm vụ giáo dục đạo đức, giáo dục lòng nhân ái cho học sinh
toàn trường. Hội sẽ luôn không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị bạn,
nghiêm túc rút kinh nghiệm, đổi mới phương pháp tổ chức để các hoạt động từ
thiện nhân đạo trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn". Có thể nói, công tác chữ
thập đỏ là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, là cầu nối tình yêu thương giữa
con người với con người. Thời gian qua, công tác chữ thập đỏ trường THPT Cù
Chính Lan đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần quan trọng vào việc giáo
dục ý thức, hoàn thiện nhân cách cũng như kỹ năng sống cho học sinh nhà trường.

Danh sách ban chấp hành Hội chữ thập đỏ 
nhiệm kì 2021-2026
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TỔ TOÁN- LÝ- HÓA- TIN 
“Những cánh chim không mỏi”

Nguyễn Thị Vân- Tổ trưởng

Trường THPT Cù Chính Lan được thành lập Năm 1964. Trải qua 60 năm xây
dựng và trưởng thành, nhà trường đã và đang ngày càng lớn mạnh, trở thành điểm
sáng trong giáo dục của Tỉnh nhà.

Đồng hành cùng sự phát triển của nhà trường. Tổ Toán – Lý – Hóa - Tin của
trường tự hào là tập thể vững mạnh, đoàn kết, tiến bộ, luôn vượt qua mọi khó khăn,
thách thức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong từng thời kì. Với những hồi ức
không thể quên từ những ngày trường mới thành lập, trở về kí ức 60 năm qua của
nhà trường chúng ta có dịp được ôn lại về lịch sử truyền thống; nhắc nhớ về các thế
hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên đã từng công tác, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục
tại nhà trường nói chung và đặc biệt tại tổ chuyên môn Toán- Lý- Hóa- Tin nói riêng.
Những kí ức vàng son ấy như tiếp tục thắp lên những ngọn lửa nhiệt huyết cho mỗi
thế hệ hôm nay có thêm nghị lực tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Tổ Toán- Lý- Hóa- Tin tiền thân là tổ Khoa học tự nhiên gồm các môn: Toán- Lý-
Hoá- Sinh- Công Nghệ. Năm học 2010-2011 tổ được đổi tên thành tổ Toán- Lý- Hóa-
Tin. Từ năm 2011 cho đến nay theo tổ chức của nhà trường tổ Toán- Lý- Hóa- Tin,
gồm các bộ môn Toán, Lý, Hóa, Tin. Với một đội ngũ giáo viên trong tổ tuổi đời còn
trẻ, nhiệt tình, tận tụy, yêu nghề và luôn phấn đấu vươn lên trong công tác chuyên
môn, khát khao được cống hiến và khẳng định mình trong nghề dạy học. Tổng số
giáo viên trong tổ năm học 2024-2025 có 19 thầy cô, trong đó có 09 thầy cô bộ
môn Toán hoc, 03 thầy cô bộ môn Vật Lý, 04 thầy cô bộ môn Hóa hoc, 03 thầy cô bộ
môn Tin học. 100% thầy cô trong tổ đều có trình độ đại học và trên đại học, có 13
thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi.

Với truyền thống đoàn kết, nhiệt tình và trách nhiệm, có tính kế thừa và nối tiếp
giữa các thế hệ, các đồng chí trong tổ Toán- Lý- Hóa- Tin luôn quan tâm, chia sẻ,
giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn và trong cuộc sống. Các thầy giáo, cô
giáo trong tổ đều có ý thức tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, thường
xuyên trao
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đổi kinh nghiệm giảng dạy trong tổ, trong nhóm chuyên môn và giữa các tổ chuyên môn
để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính liên môn đáp ứng chương trình GDPT
2018, thường xuyên ứng dụng CNTT một cách hiệu quả vào giảng dạy. Các các thầy cô
đều có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nỗ lực đổi mới
phương pháp dạy học.

Trong suốt quá trình tổ Toán-Lý- Hoá- Tin luôn tích cực tham gia các hoạt động của nhà
trường và các tổ chức đoàn thể. Các thầy cô luôn miệt mài trong công tác giảng dạy, ôn thi
học sinh giỏi, công tác đào tạo mũi nhọn, bồi dưỡng học sinh giỏi được tổ quan tâm và đặt
lên hàng đầu. Hàng năm thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, ngay từ trong hè các
thầy cô đã lên kế hoạch chọn đội tuyển học sinh giỏi các bộ môn Toán hoc, Vật Lý, Hoá
học và Tin học ở các khối lớp. Kế hoạch ôn luyện được duy trì đều đặn ngay từ đầu năm
học, thầy say mê, trò hăng hái từ những kiến thức cơ bản đến nâng cao. Với tinh thần tận
tâm và trách nhiệm cao của các Thầy cô đã đạt được nhiều giải cao trong kỳ thi chọn học
sinh giỏi cấp tỉnh. Tính đến một số năm học gần đây như năm học 2022- 2023 đạt 10 giải
học sinh giỏi cấp tỉnh trong đó có 02 giải nhì, 04 giải ba, 04 giải khuyến khích, năm học
2023-2024 đạt 11 giải trong đó có 02 giải nhì, 04 giải ba, 05 giải khuyến khích, cũng trong
năm học này các thầy cô hướng dẫn học sinh tham gia thi nghiên cứu KH - KT cấp tỉnh đạt
giải khuyến khích. Song song công tác ôn luyện học sinh giỏi thì công tác phụ đạo học
sinh yếu kém cũng được các thầy cô trong tổ chú trọng quan tâm vì vậy tỉ lệ học sinh yếu,
kém khi vào trường đến khi tốt nghiệp THPT giảm rõ rệt. Bên cạnh đó các thầy cô còn tích
cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua do nhà trường và các cấp
tổ chức, phát động như: Tham gia hiến máu tình nguyện hàng năm, ủng hộ đồng bào gặp
thiên tai bão lũ, tham gia tích cực các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT.

Bằng sự nỗ lực không ngừng và tình yêu nghề tha thiết, mỗi thầy cô trong tổ đã luôn
khẳng định được vị trí của mình trong lòng học trò, tạo được niềm tin yêu cho phụ huynh
và đồng nghiệp. Nhiều thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh như: Thầy Cao
Ngọc Luân, thầy Đặng Văn Lạc, thầy Nguyễn Duy Hợp, cô Đặng Thị Hoàn, thầy Nguyễn Tiến
Dương,thầy Nguyễn Huy Đoan, thầy Nguyễn Tiến Tuấn, thầy Phạm Văn Thế, thầy

Quách Văn Liêm, thầy Bùi Như Quân, thầy Bùi Hùng Viết, thầy Ngô Việt Hùng, thầy
Hồ sỹ Tân, cô Hà Thị Dĩnh, cô Bùi Thị Thương. Trong công tác nghiên cứu khoa
học có những sáng kiến được Sở GD - ĐT đánh giá cao và ứng dụng có hiệu quả
trong công tác giảng dạy, nhiều thầy cô đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
nhiều năm như: Thầy Cao Ngọc Luân, thầy Nguyễn Duy Hợp, thầy Kiều Anh Tuấn,
thầy Nguyễn Tiến Dương, thầy Nguyễn Huy Đoan, thầy Phạm Văn Thế, thầy Nguyễn
Tiến Tuấn, thầy Bùi Như Quân, thầy Bùi Văn Tú, cô Đặng Thị Hoàn, cô Bùi Thị
Thương. Thầy Cao Ngọc Luân, Lê Tử Hải được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen và nhiều
thầy cô được Bộ GD tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục". Tổ Toán- Lý-
Hóa- Tin nhiều năm liền đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.
Các thầy cô luôn được các thế hệ học trò tin yêu.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tập thể giáo viên của tổ luôn tự tin tiếp bước
các thế hệ đi trước, tiếp tục hành trình giáo dục các thế hệ học trò trên quê hương
Hoà Bình. Với tâm nguyện “Tất cả vì học sinh thân yêu” tập thể tổ sẽ luôn giữ vững
khối đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo nâng cao chất lượng dạy và học góp phần xây
dựng trường THPT Cù chính Lan ngày càng phát triển.
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Một số thông tin về các thành viên của tổ hiện nay
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TỔ VĂN - SỬ – ĐỊA – GDKTPL 
“TIẾP BƯỚC VƯƠN LÊN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI"

Bùi Thị Liếp - Tổ trưởng 

Bác Hồ kính yêu đã từng nói “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Thấm
nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua dù gặp muôn vàn khó khăn, thách thức
nhưng tổ Văn- Sử- Địa- GDKTPL luôn phấn đấu thi đua, vươn lên trở thành tổ đi đầu trong
hoạt động chuyên môn cũng như các hoạt đông khác của nhà trường.

Tiền thân là tổ Khoa học xã hội, năm 2010 quyết định thành lập tổ Văn- Sử- Địa- GDCD,
đến nay đổi tên thành tổ Văn- Sử- Địa- GDKTPL cho phù hợp với chương trình giáo dục phổ
thông mới 2018. Nhìn lại chặng đường 60 năm trưởng thành và lớn mạnh cùng với bề dày
truyền thống vẻ vang của nhà trường, biết bao thế hệ thầy cô giáo đã cống hiến tuổi xuân,
cống hiến cả cuộc đời của mình cho sự nghiệp trồng người, là tấm gương sáng cho lớp lớp

thế hệ mai sau noi theo. Nhà trường mãi ghi nhận sự cống hiến của các thầy cô:
Thầy Trương Như Hải, thầy Ngô Uyển, Nguyễn Văn Ninh, thầy Nguyễn Văn Đích,
Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Văn Chương, Trần Văn Dần, Cô Nguyễn Kim Chi, Thầy Lê
Văn Hùng, cô Nguyễn Thị Hạnh, cô Phạm Bích Hạnh, cô Nghiêm Thị Châu Loan, cô
Nguyễn Thị Linh Lan.

Hiện nay, Tổ Văn-Sử-Địa-GDKTPL có tổng số giáo viên trong tổ là 18 thành viên,
trong đó có 9 giáo viên dạy môn Ngữ văn, 02 giáo viên dạy môn Lịch sử, 03 giáo
viên dạy môn Địa lí và 03 giáo viên dạy môn GDKTPL và một nhân viên nhân viên
thư viện.

Tiếp bước truyền của các thế hệ đi trước, tổ Văn-Sử-Địa -GDKTPLluôn nêu cao
tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc được được giao, mỗi thầy cô giáo
luôn là tấm gương tự học, tự sáng tạo và đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong hoạt
động chuyên môn và phong trào của nhà trường. Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu đổi
mới giáo dục hiện nay, các đồng chí trong tổ luôn khắc phục mọi khó khăn, vừa
công tác vừa học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực thực
hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tạo được sự chuyển biến

 mạnh mẽ trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường.



Hội giảng thi 
đua chào mừng 

20/11

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, các đồng chí trong tổ còn tham gia tích cực các
phong trào thi đua của Công đoàn, Hội chữ thập đỏ và Đoàn trường như tham gia các
phong trào thiện nguyện như hiến máu nhân đạo, giúp đỡ kịp thời những gia đình có hoàn
cảnh khó khăn khi bị dịch bệnh và lũ lụt,… dù ở cương vị nào các đồng chí cũng đều rất
nhiệt tình, có trách nhiệm và uy tín cao.

Chính vì đạt được nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động chuyên môn và phong trào,
nên nhiều giáo viên đã được ngành giáo dục tặng Bằng khen, Giấy khen, Chiến sĩ thi đua
cấp cơ sở và cấp tỉnh để động viên, khích lệ. Đây là nguồn động lực lớn để các tổ viên tiếp
tục phấn đấu cho sự nghiệp giáo dục.

Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, tập thể giáo viên tổ Văn-Sử- Địa- GDKTPL
dù gặp rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng rất đỗi tự hào vì đã đạt được nhiều thành tựu
như ngày hôm nay. Là thế hệ tiếp bước, chúng tôi nguỵện không ngừng nỗ lực phấn đấu,
vượt qua mọi khó khăn thử thách, phát huy truyền thống của lớp lớp thế hệ đi trước hoàn
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục lập nhiều thành tích đóng góp vào bề dày lịch
sử nhà trường.

Hoạt 
động 
ngoại 
khóa 
của tổ
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Một số thông tin về các thành viên của tổ hiện nay



TỔ ANH – SINH – CN – GDTC – QPAN
“Tiếp bước truyền thống- đổi mới sáng tạo-

vững tin hội nhập"

NGUYỄN TRỌNG HƯNG - Tổ Trưởng

Tổ Anh – Sinh – CN – GDTC - QPAN tiền thân là tổ Sử - Địa – NN, năm học 2011 -
2012 môn Sử và môn Địa chuyển sang tổ Văn – GDCD. Môn Sinh, Công Nghệ và GDTC -
QPAN sát nhập với tổ Tiếng Anh nên được gọi là tổ Anh - Sinh - CN- GDTC - QPAN.

Tổ Anh – Sinh – CN – GDTC - QPAN hiện nay gồm 18 giáo viên và cán bộ thiết bị do
Thầy Nguyễn Trọng Hưng làm Tổ trưởng, Thầy Phan Thanh Tuấn làm tổ phó. Các thầy cô
đều có trình độ Đại học chính qui, trong đó có 12 giáo viên là Đảng viên, là một trong
những tổ của nhà trường được đánh giá VỮNG CHUYÊN MÔN- GIỎI CHỦ NHIỆM.

Với đội ngũ vững vàng về chuyên môn, lại thêm sức trẻ năng động, sáng tạo và tinh
thần đoàn kết, Tổ Anh – Sinh – CN – GDTC - QPAN đã có những đóng góp không nhỏ vào
các hoạt động của nhà trường. Các đồng chí giáo viên trong tổ luôn tích cực học
tập nâng cao trình độ, trau dồi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp, ứng dụng công
nghệ thông tin trong giảng dạy. Hàng năm, tổ đều có sáng kiến kinh nghiệm, đề tài
nghiên cứu khoa học, chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi được ứng dụng vào thực
tiễn. Đội tuyển học sinh giỏi các môn của tổ hàng năm đều đạt được những giải cao
trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh đóng góp vào bề dày thành tích chung của trường
THPT Cù Chính Lan, đặc biệt đội võ Vovinam của nhà trường do cô Lê Thị Kiều
huấn luyện luôn dành huy chương vàng, giải nhất toàn đoàn khi tham gia các giải do
Sở GD&ĐT Hòa Bình tổ chức. Các giáo viên trong tổ luôn tích cực tham gia hội
giảng, thi đua dạy tốt. Tổ có nhiều thầy cô là giáo viên dạy giỏi cấp trường, 08 giáo
viên giỏi cấp tỉnh như: thầy Nguyễn Trọng Hưng, cô Nguyễn Thu Hương,Tạ Thị Xuân,
thầy Nguyễn Đình Quân, cô Bùi Thị Phương Thảo, cô Nguyễn Thị Hồng Ngân, thầy
Bùi Nam Khánh, thầy Phan Thanh Tuấn; Nhiều thầy cô đạt danh hiệu Chiến sỹ thi
đua cơ sở và Bằng khen cấp tỉnh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ như thầy Nguyễn
Trọng Hưng, thầy Nguyễn Đình Quân, thầy Mai Hồng Sơn.
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Với tinh thần “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”. Công tác bồi
dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT, thi giáo viên giỏi cấp tỉnh,… đã
được tổ định hướng, quan tâm lên kế hoạch ngay từ đầu năm học. Chính vì vậy, trong
những năm gần đây, kết quả thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi, KHKT của tổ được tăng dần
về chất lượng và số lượng theo hàng năm.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Tổ Anh – Sinh – CN – GDTC – QPAN cũng tích cực
tham gia có hiệu quả trong nhiều hoạt động khác của nhà trường như các hoạt động Đoàn
thanh niên, Công Đoàn, công tác chủ nhiệm- nhiều thầy cô chủ nhiệm có tinh thần trách
nhiệm cao, tận tụy, yêu nghề, kiên trì giáo dục học sinh với phương châm dạy chữ là dạy
người, để lại những tình cảm sâu đậm trong lòng các thế hệ học sinh.

Trải qua nhiều lần tách tổ nhưng các thế hệ nhà giáo của tổ vẫn luôn giữ vững tinh
thần đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng năm
học. Có thể nói, 60 năm thành lập trường là dịp để các thế hệ nhà giáo gặp mặt, ôn lại lịch
sử, nhắc nhớ về những người thầy, người cô đã từng cống hiến cho sự nghiệp trồng người
của tổ Anh – Sinh – CN – GDTC – QPAN nói riêng, cho sự phát triển của nhà trường nói
chung, tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, sáng tạo trong mỗi thầy giáo, cô giáo.

Các nhà giáo trong tổ luôn phấn đấu nỗ lực vươn lên để khẳng định vị trí của bản thân
được ngành tín nhiệm, nhân dân tin tưởng. Nhiều thầy giáo, cô giáo của tổ đã trưởng thành
nắm giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan và sở giáo dục như: Thầy Trần Văn An,
Thầy Bùi Quang Hải, Thầy Nguyễn Đăng Chính vv..

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tập thể giáo viên của tổ quyết tâm phấn đấu rèn
luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học,
tăng cường ứng dụng CNTT để phát huy truyền thống của tổ, của trường trong những năm
vừa qua, tiếp tục lập nhiều thành tích , góp phần xây dựng trường THPT Cù Chính Lan
ngày càng lớn mạnh trong tương lai.

Một số thông tin về các thành viên của tổ hiện nay:
* Nhóm Ngoại ngữ: 7 giáo viên
* Nhóm Sinh : 3 giáo viên
* Nhóm CN : 3 giáo viên
* Nhóm GDTC -QPAN: 5 giáo viên
* Nhóm CBTB : 2 đc

Hội thao Quốc phòng- An 
ninh

Ra mắt CLB Tiếng anh
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TỔ VĂN PHÒNG
TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN

Tổ Văn phòng nằm trong hệ thống tổ chức của trường THPT Cù Chính

Lan. Trong 60 năm đồng hành cùng sự phát triển đi lên của nhà trường,

tổ văn phòng đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả cho tất cả các

hoạt động chung của nhà trường.

Để nhà trường có một nề nếp kỷ luật tốt, để giáo viên có điều kiện giảng

dạy đạt hiệu quả cao nhất, để các em học sinh có môi trường học tập

thuận lợi nhất. Đòi hỏi mỗi cán bộ - nhân viên tổ văn phòng làm việc phải

có tính kỉ luật cao.

60 năm qua, ngoài việc phục vụ công tác giảng dạy và học tập của học

sinh, tổ văn phòng đã tham gia tích cực các hoạt động, phong trào do nhà

trường và các ban, ngành tổ chức... Bên cạnh các hoạt động chung, các

đồng chí trong tổ văn phòng không ngừng phấn đấu học tập để nâng cao

trình độ, nhằm phục vụ nhiệm vụ công tác ngày càng tốt hơn. Hiện nay Tổ

văn phòng có 5 đồng chí gồm các bộ phận: Kế toán, Y tế, Nhân viên phục

vụ, nhân viên bảo vệ. Đồng chí kế toán Lê Thị Hằng tổ trưởng tổ văn

phòng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, là Đảng viên; đồng chí

nhân viên y tế Nguyễn Thị Kim Liên tốt nghiệp trung cấp y sỹ đa khoa;

Đồng chí nhân viên văn thư Nguyễn Thị Thu Trang tốt nghiệp trung cấp

Văn thư lưu trữ là Đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Hà và Đồng chí Bùi

Văn Hoàn nhân viên hợp đồng bảo vệ.Trong những năm qua Tổ Văn

phòng nhiều năm liền đạt danh hiệu tổ Lao động tiên tiến.

60 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN
Lê Thị Hằng - Tổ trưởng 
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Ngoài công việc chuyên môn, các thành viên trong tổ còn tham gia các

công việc có liên quan đến việc điều hành hoạt động chung của Nhà

trường như: đảm bảo điều kiện cơ cở vật chất, tài chính. Bộ phận tài vụ

luôn thực hiện nghiêm túc chức năng tham mưu cho cấp ủy về công tác

xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp. Điều hành quản lý tài chính đảm bảo

nguồn thu chi ngân sách đúng mục đích, kịp thời, thực hành tiết kiệm,

chống lãng phí trong đơn vị sử dụng ngân sách. Công tác văn thư lưu trữ

được đảm bảo, việc lưu trữ hồ sơ, sổ sách, học bạ và cấp phát bằng tốt

nghiệp cho học sinh hàng năm đảm bảo theo quy định. Công tác y tế

tuyên truyền phổ biến sức khỏe vị thành niên, công tác vệ sinh môi trường

đảm bảo, thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu hàng ngày cho cán bộ,

giáo viên và học sinh toàn trường. Hằng năm làm tốt công tác tuyên

truyền tham gia Hiếu máu tình nguyện được tổ chức tại trường.

Tuy nhiên đời sống cán bộ, nhân viên trong tổ còn gặp nhiều khó khăn,

Lương và phụ cấp còn hạn chế, chưa có chính sách ưu đãi đối với nhân

viên trong tổ, nhưng với sự nhiệt huyết, yêu nghề các đồng chí nhân viên

trong tổ vẫn đoàn kết, hỗ trợ nhau và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với xu thế phát triển ngày một đi lên, tổ văn phòng Trường THPT Cù

Chính Lan quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt được những thành

tích tốt nhất trong sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Cù Chính Lan, tháng 10 năm 2024
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KÍ ỨC VỀ NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 
Nguyễn Ngự - HS K01 Trường cấp III Cù Chính Lan

Năm học 1963-1964 tôi là học sinh lớp 8C trường phổ thông cấp III Hoàng Văn Thụ. Khi
đó tỉnh Hòa Bình chỉ có một trường cấp III là trường cấp III Hoàng Văn Thụ được đặt ở
phố Đúng - thị xã Hòa Bình. Ngày 05/8/1964 giặc Mỹ gây nên sự kiện Vịnh Bắc Bộ để rồi
tiến hành đánh phá miền Bắc Việt Nam. Để chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ UBND
tỉnh Hòa Bình cho mở thêm trường phổ thông cấp III Cù Chính Lan, đặt ở xã Thanh Nông,
huyện Lương Sơn ( nay là huyện Lạc Thủy). Từ năm học 1964 - 1965 tôi chia tay các bạn
học sinh Hoàng Văn Thụ về học trường mới Cù Chính Lan.

Tôi học lớp 9 (nay là lớp 11) năm học 1964-1965 và lớp 10 năm học 1965-1966. Năm
học 1964-1965 trường đặt ở Ba Hàng Đồi có hai lớp 8 và một lớp 9. Học sinh đến từ các
huyện Kim bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lương Sơn. Có thêm các bạn từ Ninh Bình, Hà Đông,
Hà Nội,... Theo gia đình đi sơ tán. Năm học 1965-1966 trường chuyển về xóm Vôi, xã
Thanh Nông. Lớp học tranh tre, vách đất nép vào vách núi, núp dưới rừng bương. Học sinh
ở nhờ nhà dân.

UBND tỉnh bổ nhiệm và điều động thầy Bùi Tiến Lãng (giáo viên dạy Hóa) làm hiệu
trưởng; thầy Trương Như Hải làm phó hiệu trưởng. Giáo viên toán có thầy Tạ Ánh, Thầy Hồ
Xuân Khai. Giáo viên dạy lý có cô Nguyễn Thị Lý, giáo viên hóa có thầy Bách, giáo viên sinh
có thầy Phạm Phú. Dạy văn có thầy Uyển thầy Khương, dạy sử có thầy Vân, dạy địa có thầy
Bùi Văn Kén. Thầy Hải và thầy Nam dạy chính trị (nay là môn Giáo dục công dân). Thầy
Hạm dạy thể dục, Cô Thu dạy môn tiếng Nga.
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Tuy lớp học đơn sơ xong việc dạy và học vẫn nghiêm túc, chu đáo. Các thầy cô
nhiệt huyết, yêu nghề, học sinh chăm chỉ, say sưa. Thầy và Trò đều quyết tâm dạy và
học với tinh thần đánh bại chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Các hoạt động ngoại
khóa vẫn được tổ chức bài bản, chất lượng. Mỗi tháng được nghe thời sự về tin
thắng trận ở miền Nam do cán bộ của trung đoàn thông tin đóng ở Đồi Sim xã Thanh
lương về nói chuyện. Vẫn cắm trại ngày 26/3; vẫn tham quan chùa Hương và bình
thơ "Nguyễn Bính". Vẫn tưng bừng náo nhiệt những đêm văn nghệ chào mừng ngày
20/11 và 03/02. Lớp tôi có anh Đinh Công Nhiên hát hay như ca sỹ Quốc Hương.
Trường tôi còn tham gia tìm bắt phi công Mỹ cùng với quân và dân địa phương (do
máy bay AD6 của Mỹ bị bắn hạ, hai phi công nhảy dù xuống vùng núi của xã Lộng
Đệt)

Khóa học đầu tiên của trường (chỉ có 02 năm) 1964 - 1966 kết thúc bằng kỳ thi tốt
nghiệp quốc gia. Chúng tôi tốt nghiệp và tỏa đi khắp nơi. Tôi vào Đại học Sư phạm
Hà Nội, các bạn khác người vào Đại học Sư phạm Thái Nguyên, người vào Y khoa Hà
Nội, người vào Đại học Bách khoa, người vào Đại học Nông nghiệp... Có người đi bộ
đội, lại có người tốt nghiệp đại học xong là vào bộ đội, rồi có cả người đi mà mãi vẫn
chưa về. Đến nay đã 58 năm xa nhau mà chúng tôi vẫn chưa một lần gặp nhau đầy
đủ (tất nhiên trừ các bạn đã hy sinh). Anh Nguyễn Quý Mùi đi bộ đội thành thương
binh, xuất ngũ về công tác tại khoa Sử Trường Đại học Xã hội và Nhân văn. Anh Vũ
Đình Thục sang Trung Quốc học bác sĩ Đông y về công tác tại Bệnh viện 108, phấn
đấu thành Thầy thuốc ưu tú, Đại tá chủ nhiệm khoa Đông y. Hai anh ấy nói với tôi chỉ
mong một ngày họp lớp đông đủ mà chưa được.

Năm nay kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Cù Chính Lan 1964-2024 các
bạn tôi hẹn sẽ về. Tôi háo hức mong ngày gặp lại các bạn cũ thầy giáo cũ của tôi mà
tôi hằng mong nhớ và tôi lại được gặp những học sinh thân yêu của tôi mà tôi đã dạy
ở trường năm học 1969-1970.
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KỶ NIỆM VỚI NGƯỜI THÂN
ANH HÙNG CÙ CHÍNH LAN

Nhà giáo Nguyễn Văn Chương 
Nguyên Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng trường THPT Cù Chính Lan
Ngày đầu thu, tôi nhận được lời mời trở về trường THPT Cù Chính Lan dự buổi gặp mặt

đại diện các thế hệ nhà giáo, học sinh do nhà trường tổ chức để bàn việc chuẩn bị kỉ niệm
60 năm thành lập trường. Sau buổi gặp mặt ấm áp, thân tình ấy, trở về lòng tôi dâng lên
bao cảm xúc, sau hơn 40 năm gắn bó với nghề, với trường, mình có bao nhiêu là kỷ niệm,
những sự kiện, những buồn vui ập về, dồn dập và náo nức kỳ lạ trong tôi. Trong biết bao kỉ
niệm ấy, câu chuyện cuộc gặp mặt những người thân trong gia đình anh hùng Cù Chính
Lan là kỉ niệm để lại trong tôi nhiều cảm xúc lắng đọng.

Theo nguyện vọng của các thế hệ giáo viên, học sinh và Nhân dân trong vùng, đầu năm
1995, Trường cấp III Kim Bôi B được " lấy lại" tên trường là “Trường THPT Cù Chính Lan”
đây cũng là niềm vinh dự tự hào của nhà trường.

Cuối năm 1999, được Sở GD & ĐT tỉnh Hoà Bình đồng ý, cùng sự cổ vũ của nhiều thế hệ
học sinh và những cố gắng lớn lao của cán bộ, giáo viên, trường THPT Cù Chính Lan đã tổ
chức Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường. Tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh... bị
cuốn vào dòng thác các công việc chuẩn bị. Một buổi chiều tháng 10, đang ngồi viết bài về
35 năm trưởng thành của Nhà trường, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ: “có thể mời đại diện gia đình
Anh hùng Cù Chính Lan đến dự Lễ Kỷ niệm được không”. Sau khi trình bày suy nghĩ của
mình với thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Đích, tôi được động viên : " Anh thử liên hệ xem".
Cần nhớ lại rằng: năm 1999 cả trường chỉ có một chiếc điện thoại để bàn cho Ban Giám
hiệu dùng chung, chưa hề có mạng, chưa có máy tính và máy điện thoại cầm tay. Mặt
khác, xe cộ lúc đó rất hiếm hoi, đường xa thăm thẳm, đi lại diệu vợi, việc mời đại diện gia
đình tới dự Lễ thật khó như mò kim đáy bể. Nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy mình dại dột vô
cùng. Vẫn biết anh hùng Cù Chính Lan quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, nhưng cụ thể liên hệ thế
nào, thì đành qua cuốn "Danh bạ điện thoại" . Thuở ấy, nơi nào có điện thoại thì được Bưu
điện cấp cho một cuốn. Sau khi gọi cho Phòng Thương binh xã hội huyện Quỳnh Lưu, tôi
mới biêt cụ thể xóm, xã, nơi sinh ra anh.

Tôi viết một bức thư và Giấy mời của trường, gửi theo địa chỉ Gia đình Anh
hùng Cù Chính Lan. Trong thâm tâm tôi, cứ băn khoăn : “liệu thư có đến nơi
không? thư sẽ đến tay ai? Liệu có ai đến dự Lễ Kỷ niệm ngày thành lập ngôi trường
mang tên Anh”…và cứ thế, tôi chờ đợi.

Ngày mai, tổ chức Lễ Kỷ niệm rồi, chiều nay vẫn không có hồi âm, tôi gần như
không còn hi vọng về sự có mặt của người thân của anh hùng Cù Chính Lan trong
lễ kỉ niệm thành lập trường. Chạng vạng tối, tôi bỗng nghe tiếng gọi: " Chú Chương
ơi, có 2 người tìm chú". Tôi vội đi lên sân trường, trước mặt tôi là 2 người đàn ông,
một già, một trẻ. Hai người nói tiếng Nghệ An, tự xưng là em và cháu của Anh hùng
Cù Chính Lan, họ đến dự Lễ Kỷ niệm theo Giấy mời của trường.
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Tôi vỡ oà, vui sướng vì làm tròn nhiệm vụ. Nhưng sướng vui hơn là sự có mặt của
người thân anh hùng Cù Chính Lan trong lễ kỉ niêm thành lập trường sau khi trường
lấy lại tên anh là một điều vô cùng ý nghĩ với thầy và trò nhà trường

Sau khi thăm hỏi sơ lược, tôi đưa 2 chú cháu đi tắm và bố trí cơm nước. Tối hôm
ấy, tôi cùng một số đồng nghiệp ngồi trò chuyện vui vẻ, chân thành với hai chú cháu
đến 23h.

Ngày Kỷ niệm, các vị khách mời, các thế hệ học sinh dường như ngạc nhiên, thú vị
vì có 2 vị khách đặc biệt. Trong Lễ Kỷ niệm, người em ruột và người cháu của Anh Cù
Chính Lan đã được giới thiệu rất trang trọng . Người em đã phát biểu rất sâu sắc về
cuộc đời Anh hùng Cù Chính Lan. Ông cũng thay mặt gia tộc, trao lại kỷ vật về Anh
hùng Cù Chính Lan cho Nhà trường. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Đích , thay mặt
nhà trường trao tặng lại gia đình những kỷ niệm .

Sau Lễ Kỷ niệm, 2 chú cháu ( em ruột và cháu Anh hùng Cù Chính Lan xin phép
được ra đón xe về quê. Dù tôi và các thầy cô trong trường giữ họ lại ở chơi ít hôm
nhưng do công việc họ không thể nán lại. Đưa những người thân của anh hùng Cù
Chính Lan ra bắt xe, xe khách Chị Nê - Hà Nội đã đến, hai vị khách đã lên xe, tôi đứng
nhìn theo, bồi hồi xúc động...

Hai mươi lăm năm đã qua, có người còn nhớ, có người đã quên, nhưng tôi vẫn
nhớ mãi cuộc trùng phùng ngày ấy.

Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2024
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DÒNG KÍ ỨC
Thời gian như dòng chảy không ngừng, mang theo bao thay đổi của cuộc sống. Vậy mà,

có những nơi, dù thời gian trôi qua, vẫn mãi in dấu trong trái tim mỗi người. Với tôi, ngôi

trường cấp III Cù Chính Lan chính là một nơi như thế, nơi chứa đựng cả một bầu trời ký ức

mà mỗi khi nhắc lại, lòng tôi lại dâng lên bao cảm xúc nghẹn ngào.

Cù Chính Lan – cái tên thân thuộc mà tôi từng nhắc đi nhắc lại mỗi ngày khi còn là cô

học sinh ngây thơ, hồn nhiên. Ngày đó, bước chân tôi còn nhỏ bé, nhưng biết bao khát

vọng, ước mơ lớn dần lên dưới mái trường này. Sân trường rợp bóng cây xanh, hàng

phượng vĩ đỏ rực mỗi độ hè về, tiếng trống trường vang lên từng nhịp đều đều, tất cả vẫn

hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi dù đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày tôi rời xa.

Nhớ những buổi sáng sớm, khi ánh mặt trời còn chưa kịp lên cao, tôi đã cùng lũ bạn

đạp xe đến trường. Gió sớm mát lành, còn trên vai là chiếc cặp sách nặng trĩu, nhưng lòng

lại nhẹ tênh, chỉ mong nhanh chóng đến trường để được gặp thầy cô, bạn bè. Hành lang

dài, lớp học quen thuộc là nơi chúng tôi cùng nhau lớn lên, trải qua biết bao niềm vui, nỗi

buồn của tuổi học trò.

Nhớ những giờ học dưới mái trường Cù Chính Lan, những bài giảng của thầy cô không

chỉ dạy cho chúng tôi kiến thức mà còn là những bài học về cuộc đời. Thầy cô như những

ngọn đèn soi đường, âm thầm dẫn lối cho chúng tôi vượt qua những khó khăn của tuổi trẻ.

Giọng nói của thầy, ánh mắt của cô vẫn còn vang vọng, in dấu trong tim tôi mỗi khi nhớ lại.

Thầy cô, với tôi còn là những người cha, người mẹ thứ hai sinh ra tôi trong tri thức, trong

những niềm hy vọng, trong những hoài bão, ước mơ.

Nhớ những giờ ra chơi, sân trường lại vang lên tiếng cười đùa rộn rã. Chúng tôi chạy

nhảy, chơi đùa, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, buồn của tuổi trẻ. Ghế đá, gốc

cây, những góc nhỏ nơi sân trường đều in dấu những khoảnh khắc ngây ngô, trong trẻo ấy.

Dẫu biết rằng thời gian không chờ đợi ai, nhưng những kỷ niệm nơi đây vẫn mãi đọng lại,

như một phần không thể thiếu trong trái tim tôi.

Nhiều năm đã trôi qua, tôi và các bạn mỗi người đã chọn cho mình một con

đường riêng, bận rộn với cuộc sống và ước mơ phía trước. Nhưng mỗi lần nhắc đến

Cù Chính Lan, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác thân quen đến lạ. Ngôi trường này

không chỉ là nơi tôi học tập, mà còn là nơi lưu giữ cả tuổi thanh xuân của tôi, với

những kỷ niệm chẳng thể nào quên.

Cù Chính Lan – mái trường của bao thế hệ học trò, nơi đã cho tôi hiểu bao điều

về cuộc sống, về tình bạn, tình thầy trò. Dù cuộc đời có đưa tôi đi xa đến đâu, thì

trái tim tôi vẫn mãi thuộc về nơi này, nơi của những tháng năm tuổi trẻ đẹp đẽ nhất.

Học trò cũ Đỗ Thuỳ Trang 



41

KÝ ỨC TRƯỜNG XƯA
Học trò cũ Đỗ Thuỳ Trang 

Nhiều năm xa, nay về thăm trường cũ,

Cù Chính Lan, nơi ký ức ngọt ngào.

Mái trường ấy, từng ngày ta gửi gắm,

Những tháng năm tuổi trẻ đẹp biết bao.

Cổng trường kia, vẫn hàng cây lặng lẽ,

Lối ta đi, từng bước chân nhẹ nhàng.

Hàng phượng đỏ, đang chờ mong ta tới,

Tháng năm trôi, lá sẽ rơi ngập tràn.

Lớp học cũ, bảng đen giờ đã khác,

Nhưng sao ta nghe rõ tiếng thầy cô.

Từng con chữ, từng bài giảng chân thật,

Dìu dắt ta qua những tháng ngày thơ.

Sân trường vắng, gió đưa hương kỷ niệm,

Ghế đá kia còn hằn vết thời gian.

Bạn bè cũ, giờ mỗi người mỗi hướng,

Chỉ còn lại tiếng ve trong chiều tàn.

Cù Chính Lan – ngôi trường xưa vẫn đó,

Như vòng tay luôn ôm ấp học trò.

Dẫu ta bước xa rời miền ký ức,

Về nơi này, lòng vẫn mãi không xa.

Nhiều năm qua, bao đổi thay cuộc sống,

Nhưng nơi đây, mãi là chốn bình yên.

Mái trường xưa – nơi tuổi thơ in dấu,

Cù Chính Lan, trong tim vẫn vẹn nguyên.
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HOÀI NIỆM
Nhà giáo Nguyễn Thị Linh Lan

Nay tôi về với “mái nhà” yêu

Nơi để lại trong tôi bao kỷ niệm

Nàng thiếu nữ nhỏ xinh duyên dáng

Bím tóc đung đưa e ấp mối tình đầu.

Ba mươi lăm năm cuộc sống lúc trầm thăng

Tôi vẫn “ hát” ngân nga trên bục giảng

Như người lái đò miệt mài năm tháng

Đưa lớp lớp học trò những “lữ khách” qua sông

Ngày trở về tôi mãi mãi biết ơn

Các thế hệ thầy cô những người gieo hạt giống

Và nhân dân những người xây cuộc sống

Cùng chung tay xây dựng lại mái trường

Ngày trở về với thương nhớ đầy vơi

Nhìn các em những chiến binh thầm lặng

Trên mặt trận quên đêm ngày mưa nắng

Xây đất nước đẹp giàu, bảo vệ quê hương

Tôi trở về với bao nỗi nhớ thương

Tôi tự hào về “mái nhà” thân yêu ấy

Tôi đã lớn lên, đã trưởng thành vẫn thấy

Thật tự hào mái trường CÙ CHÍNH LAN

Hà nội 10/2024

Tuổi học trò như làn gió qua mau

Tạm biệt trường yêu tôi vào đại học

Những năm xa quê vượt qua bao khó nhọc

Tôi trở về trường làm cô giáo dạy văn.

Tạm biệt Kim Bôi B

1995 – năm lấy lại tên trường

CÙ CHÍNH LAN người anh hùng dân tộc

Mái trường xưa những ngày tôi học

Phủ rêu phong, bom đạn giặc không chờn

Sáu mươi năm còn đó một chặng đường

Không non trẻ bước chân đi vững chãi

Để lớp lớp thầy trò cùng gặt hái

Những thành công mãi mãi rạng ngời...
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Ai thắp sáng những chùm phượng đỏ

Dưới trời xanh mây trắng nắng vàng?

Ai khơi dậy nỗi niềm thương nhớ

Trong lòng người những lúc hè sang?

Chẳng thể nào níu giữ nữa đâu em

Con thuyền tuổi thơ cập bến bờ kỉ niệm

Mái trường xưa nhuốn phủ hoàng hôn tím

Lá vàng rơi lưu luyến bước ta về.

Khi ve ngân phượng cháy mùa thi

Khi trăn trở trước những dòng lưu bút

Khi màu mực ướt nhòe cùng nước mắt

Lá xa hoài, xa mãi tuổi thơ ơi!

Những ngày qua tất cả giản đơn thôi.

Một ánh mắt bạn trai,phút giận hờn bạn gái

Những con điểm thấy buồn nhưng không nói

Để bây giờ day dứt mãi không quên.

Vâng những kỷ niệm chẳng gọi thành tên.

Sao vẫn cháy âm thầm trong kí ức,

Phút xa trường từng ai buồn, ai khóc

Để mai này thao thức nhớ về nhau!

Lạc Thủy, ngày 28.05.1999

GẶP GỠ THÁNG 5
Cựu HS khóa 1973-1976: Huỳnh Thị Kim Yến
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NGÀY TRỞ VỀ! 
Nhà giáo Phạm Thị Tuyết Ánh

Con lại về đây lớp học ngày xưa

Nơi thầy dạy con bao ngày mưa nắng

Một mình con bên hàng hiên vắng

Chợt nhớ thầy trong khoảng lặng đời con...

Ba mươi năm cho nỗi nhớ dày hơn

Con mới hiểu công ơn thầy ngày ấy

Thầy cho con những khát khao bỏng cháy

Nghiệp "trồng người" dẫu vất vả đắng cay...!

Con trở về sân trường cũ còn đây

Hàng phượng vỹ vẫn trữu đầy kỷ niệm

Rặng bằng lăng lá tím buồn lưu luyến

Gốc đại già...để nỗi nhớ dầy thêm.

Bạn bè con dù đi khắp mọi miền

Vẫn nhớ về khoảng bình yên thơ ấu

Nhớ thầy cô, nhớ bạn bè yêu dấu

Khắc khoải nào vẫn đau đáu tim con.

Bao nhiêu năm rồi con đã lớn khôn

Con tiếp bước thầy trên đường sự nghiệp

Bao thế hệ trò trưởng thành có biết

Ngày trở về vẫn da diết...nhớ nhung./.

HB 19/11/2014
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BÀI THƠ  CÔ VIẾT CUỐI  THÁNG NĂM
Nhà giáo Nghiêm Thị Châu Loan

Tháng năm về mang sắc nắng màu hồng

Vần thơ viết đầu hè sao lưu luyến

Vầng trăng ơi giữa màu hoa phượng chuyển

Xuân qua rồi hạ tới thật lung linh

Nắng mùa hạ mênh mang gió đăng trình

Lời cô giảng ngọt ngào như xuân mới

Tiếng cô, thày bổng trầm đan thành sợi

Tím bằng lăng như đôi mắt em hiền

Bài thơ này cô viết tặng bên hiên

12A cùng bốn mươi trò nhỏ

Hai mốt nữ sáng trong như trăng tỏ

Mười chín chàng vệ sĩ thật đáng yêu

Ba năm qua bao kỉ niệm sớm chiều

Là thày cô bè bạn nhành phượng vĩ

Bài học lịch sử chiến công kì vĩ

Định luật Ôm trong vật lí thày ơi

Nhớ thật nhiều những buổi bạn và tôi

Cùng đến lớp tung tăng bài học mới

Buổi ngoại khóa chiều nao mong mau tới

Để bây giờ bâng khuâng quá bạn ơi

Giảng đường này ôm nỗi nhớ đầy vơi

Cô gieo chữ, ươm mầm xanh hi vọng

Đêm trăn trở gió mưa cùng tiếng sóng

Giáo án cuộc đời ánh mắt trẻ thơ.

Cánh phượng hồng như thêu dệt ước mơ

Dòng lưu bút thẫn thờ làn tóc rối

Nắng vương chiều làm tim ai bối rối

Gió thì thầm người hỡi có về không?

Giờ tạm biệt mái trường sớm hừng đông

Vẫn nhớ hoài miền xa màu áo trắng

Nhớ thày cô bè bạn màu mắt nắng

Nhớ mái trường yêu dấu tuổi thơ ơi

Tạm biệt rồi thơ cô viết chơi vơi

Chung cảm xúc cùng với bao trò nhỏ

Chúc các em vững bước con đường tỏ

Đón chân trời rộng mở phía trời xa!
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THƯ VIỆN
TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN 

Trong hoạt động giáo dục của nhà trường công tác thư viện được coi là một
bộ phận quan trọng.Bởi vì, thư viện trường học là nơi bổ sung cung cấp những
tài liệu cần thiết cho giáo viên và học sinh để họ tự làm giàu thêm vốn tri thức
của mình.Nhận thức được vai trò quan trọng của thư viện trường phổ thông,
BGH nhà trường luôn có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao trong công tác thư viện
của nhà trường.BGH đã phân công 1 phó Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các
hoạt động của thư viện

Hiện nay thư viện có tổng diện tích là: 153m2 được chia làm 3 phòng:
+ Phòng đọc tra cứu cho giáo viên có diện tích: 60 m2
+ Phòng đọc cho học sinh có diện tích: 68m2
+ Kho sách có diện tích 25m2

Thư viện được trang bị đầy đủ trang thiết bị chuyên dùng như: Máy in, máy
tính, điều hoà, ti vi...

Vào đầu năm học thư viện đã thành lập tổ cộng tác viên thư viện do
đồng chí phó Hiệu trưởng làm tổ trưởng.Ngoài việc giúp cho cán bộ thư
viện thực hiện các chuyên đề tổ cộng tác viên thư viện còn là cầu nối
đắc lực, hiệu quả giữa thư viện và bạn đọc.

Kho sách của thư viện có đầy đủ sách giáo khoa,sách nghiệp vụ và
sách tham khảo đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của giáo viên và
học sinh.
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Các hoạt động của thư viện được tổ chức thường xuyên theo đúng
kế hoạch, có hiệu quả đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất
lượng giáo dục trong nhà trường.Thư viện đã từng bước khẳng định
được vai trò vị trí và nhiệm vụ của mình trong quá trình đổi mới
phương pháp dạy và học. Ghi nhận những đóng góp đó , ngày 03
tháng 06 năm 2024 Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hoà Bình đã ra
quyết định số 1186/QĐ-SGD&ĐT công nhận thư viện trường học đạt
chuẩn mức độ 1.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ 
CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

HƯỞNG ỨNG NGÀY 
SÁCH VÀ VĂN HOÁ 

ĐỌC VIỆT NAM HẰNG 
NĂM CỦA THƯ VIỆN
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CLB TIẾNG ANH CÙ CHÍNH LAN
Cu Chinh Lan’s English Club

1.Giới thiệu chung
Cù Chính Lan English’s club - Câu lạc bộ ( CLB ) Tiếng Anh chính thức của

trường THPT Cù Chính Lan được thành lập năm học 2022- 2023, nhằm tạo môi
trường học tập và lan tỏa đam mê môn Tiếng Anh đến với tất cả các bạn học sinh.
Câu lạc bộ này mở cửa cho học sinh ở mọi trình độ, từ người mới học đến những
người nói tiếng Anh thành thạo. Chúng tôi tụ họp để thực hành nói, cải thiện từ
vựng và nâng cao hiểu biết về ngôn ngữ. CLB tạo nên môi trường học tập và thực
hành ngôn ngữ Tiếng Anh, mang lại cho chúng tôi cơ hội tiếp xúc với ngôn ngữ
thực tế và giúp các thành viên trong CLB nói Tiếng Anh thành thạo và tự tin hơn.

2.Sứ mệnh
Với khẩu hiệu “ You can do it ! We can help!” Bạn làm được , mình giúp được. Cù

Chính Lan’s English Club sẽ mang lại những kiến thức học thuật bổ ích và những
trải nghiệm thực tế để các em học sinh có thể trau dồi kiến thức, kỹ năng và phát
huy khả năng sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh thành thạo hơn , tự tin hơn. CLLB Tiếng
Anh Cù Chính Lan mang đến một thông điệp : “Chỉ cần bạn muốn, chúng tôi sẽ hết
lòng giúp đỡ.”

NƠI HỘI NGỘ NHỮNG CON NGƯỜI CÙNG ĐAM MÊ VÀ SỞ THÍCH
Nguyễn Thị Thu Hương- Chủ nhiệm CLB
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3.Cơ cấu nhân sự
- Ban lãnh đạo câu lạc bộ Chủ nhiệm CLB :Cô Nguyễn Thị Thu Hương

Phó chủ nhiệm :Thầy Mai Hồng Sơn
Ủy viên: Cô Nguyễn Ngọc Tú

- Ban sự kiện: Chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện lớn cho CLB (Trưởng ban : Cô Lê Thị
Bình Phó ban : Cô Lê Quỳnh Nga)

- Ban truyền Thông: Có nhiệm vụ xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông và
quảng bá các hoạt động của CLB thông qua các mạng xã hội và bảng tin của trường.
Đồng thời có trách nhiệm tìm kiếm và tuyển chọn các thành viên cho CLB.

4.Các hoạt động nổi bật
Mặc dù thời gian thành lập CLB chưa lâu nhưng với sự nhiệt huyết của các thầy cô

trong ban chủ nhiệm cùng sự đam mê và nhiệt tình của các thành viên , CLB đã tổ chức
thành công nhiều buổi sinh hoạt chung cũng như những buổi hoạt động riêng theo nhóm.

Hoạt động Câu lạc bộ đã phát huy tính tư duy sáng tạo của học sinh, động viên học
sinh tích cực, chủ động, tự tin trong học tập, rèn luyện năng lực thực hành, khả năng giao
tiếp bằng Tiếng Anh, tạo sân chơi văn hoá, trí tuệ cho học sinh, nâng cao chất lượng các
môn học, đặc biệt môn Tiếng Anh trong trường . Thông qua các hoạt động của câu lạc bộ
để làm tốt công tác giáo dục truyền thống, tinh thần đoàn kết,sự chia sẻ, rèn luyện kĩ
năng sống cho học sinh.

Hoạt động của câu lạc bộ được xây dựng dựa trên sự đóng góp nội dung hoạt động
của các thành viên. Các nội dung hoạt động của câu lạc bộ được chọn lựa dựa trên một
số tiêu chí:

- Thu hút được đông đảo các thành viên tham gia.
- Thúc đẩy được phong trào học tiếng Anh cho các thành viên của câu lạc bộ.
- Nội dung mang tính vui nhộn, hấp dẫn, sinh động.
- Không có ảnh hưởng xấu tới thuần phong mỹ tục, đạo đức, tư tưởng và lối sống của

học sinh.
- Không có các nội dung xuyên tạc và vi phạm pháp luật về bí mật nhà nước, an ninh

quốc gia và hoạt động tôn giáo.
- Khuyến khích các ý tưởng mới lạ về hình thức hoạt động.
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Hoạt động 
thường niên 
của CLB theo 
các chuyên 
đề học tập
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Có thể nói rằng những buổi sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh sẽ luôn là

những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ đối với các bạn học sinh. Sinh

hoạt câu lạc bộ thực sự là sân chơi bổ ích nhắm phát huy tính chủ động,

tự tin trong học tập, phát triển kỹ năng nghe và nói, giúp học sinh tự tin

mạnh dạn hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Trong thời gian tới giáo

viên Tiếng Anh chúng tôi cùng Ban giám hiệu nhà trường sẽ tiếp tục

nghiên cứu nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ để

đạt kết quả tốt hơn nữa, CLB thật sự trở thành sân chơi thú vị và bổ ích

cho học sinh trong nhà trường
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CLB SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG 

CLB Sách và Hành Động trường THPT Cù Chính Lan (SVHĐ) là một không gian
sinh hoạt văn hóa đọc và là nơi biến những ý tưởng từ việc đọc sách trở thành hiện
thực của các bạn học sinh. Với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc và những hành
động ý nghĩa đến cộng đồng, dù có tuổi đời trẻ nhất, song SVHĐ vẫn mang một
sức hút vô cùng riêng biệt.

Được tiếp cận với đề án Sách và hành động và chương trình Thắp sáng tri
thức, tiếp bước tương lai, đầu năm 2015 câu lạc bộ “Sách và Hành động” của
trường THPT Cù Chính Lan, là câu lạc bộ Sách và Hành động đầu tiên của tỉnh Hòa
Bình được thành lập. CLB Sách và Hành Động trường THPT Cù Chính Lan đưa ra
mục tiêu: nâng cao văn hóa đọc trong học sinh và giáo viên trong nhà trường. Dưới
sự quan tâm, chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, với sự phụ trách và định
hướng của hai giáo viên cố vấn câu lạc bộ là cô giáo Bùi Việt Hà, cô giáo Đặng Thị
Huê, bên cạnh đó là sự nhiệt tình, trách nhiệm của các thế hệ chủ nhiệm CLB là
các em học sinh: Đàm Thủy Tiên, Hà Trọng Hùng, Phạm Linh Chi, Nguyễn Văn Bảo,
Trần Minh Phương, Nguyễn Quỳnh Anh..CLB đã có những hoạt động rất hiệu quả
và ý nghĩa. CLB được chia thành 4 ban: Ban truyền thông, Ban nội dung, Bạn sự
kiện, Ban hậu cần. Mỗi ban phụ trách một mảng hoạt động để triển khai các hoạt
động cụ thể như: mảng văn hóa đọc, mảng hành động, hoạt động cộng đồng… Các
thành viên họp định kỳ để thảo luận, thống nhất các hoạt động của CLB. Hoạt
động của CLB duy trì nền nếp, thu hút hàng trăm lượt học sinh mượn sách mỗi
tháng, làm thay đổi từ nhận thức đến hành vi của nhiều học sinh về văn hóa đọc và
các kỹ năng trong cuộc sống.

NƠI LAN TỎA TÌNH YÊU VỚI SÁCH
Đặng Thị Huê
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Ban đầu chương trình Tiếp bước tương lai  trong dự án Sách và hành động hỗ trợ CLB 
sách và hành động trường THPT Cù Chính Lan một tủ sách gồm 100 cuốn sách với những 
nội dung thiết thực giúp các em trong học tập. Để tủ sách phong phú nội dung, đáp ứng 
nhu cầu tìm hiểu kiến thức, các thành viên CLB đã lên kế hoạch, kêu gọi  người thân, bạn 
bè, đồng nghiệp ủng hộ sách, báo. Nhờ đó, số đầu sách không ngừng tăng lên với nhiều 
thể loại: Văn học, toán học, khoa học đời sống, kĩ năng sống. Các kệ sách được bố trí gọn 
gàng, từng loại sách được phân loại, sắp xếp ngăn nắp, khoa học, vào mỗi giờ ra chơi, CLB 
lại mở cửa, các thành viên của CLB lại có mặt để phục vụ bạn đọc đến mượn sách. Sách 
được kiểm kê thường xuyên nên việc mượn, trả diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Để thu hút 
bạn đọc, CLB tranh thủ các hoạt động chung của trường để tổ chức các hoạt động đọc 
sách; giới thiệu nội dung các cuốn sách, tuyên truyền lợi ích của việc đọc sách; biểu diễn 
giao lưu văn nghệ thu hút sự tập trung của nhiều học sinh; hằng tuần giới thiệu sách mới 
trên fanpage. Cùng với đó, CLB tổ chức gây quỹ bằng hoạt động bán đồ lưu niệm trong dịp 
ngày lễ, ngày kỷ niệm như: Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, dịp Tết Nguyên đán, Ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3 để có kinh phí mua sách. Những cuốn sách kỹ năng 
sống, phát triển năng lực, sách văn học, sách tham khảo… đã góp phần làm thay đổi suy 
nghĩ của nhiều học sinh. Từ số lượng ít độc giả, đến nay mỗi tháng có hàng trăm lượt học 
sinh đến mượn. Việc đọc sách trở thành thói quen của học sinh. Em Nguyễn Hoàng Anh, 
học sinh lớp 11A2 chia sẻ: Đọc sách mang lại nhiều điều tích cực, giúp em sống trưởng 
thành hơn, trách nhiệm với bản thân, gia đình hơn.

CLB sách thực 
hiện chương 
tình thiện 

nguyện Tết 
yêu thương
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Với phương châm: Đọc sách gắn liền với những hành động ý nghĩa  Sau gần 9 năm hoạt 
động, CLB SVHĐ đã tổ chức và tham gia thành công một số sự kiện lớn, góp phần lan tỏa 
văn hóa đọc và tinh thần hành động trong cộng đồng học sinh Trường THPT Cù Chính Lan 
và người dân địa phương: Trưng bày sách nghệ thuật và giới thiệu sách nhân Ngày hội 
sách và văn hóa đọc Việt Nam  21/4 hàng năm, Giới thiệu cuốn sách hay, Tết yêu thương, 
Vì môi trường sạch đẹp, Cuốn sách tôi yêu, Đọc sách dệt ước mơ, dự Gala Sách và hành 
động hàng năm… Hai năm liên tiếp gần đây, trường đoạt giải trường có nhiều học sinh 
tham dự đoạt giải cao nhất cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình với các thành viên 
tiêu biểu của CLB SVHĐ như các em Phạm Thị Trà My, Dương Trung Sơn, Nguyễn Tùng 
Dương, Lê Thanh Nam, Trần Minh Phương, Nguyễn Thị Mai, Bạch Yến Nhi, Nguyễn Ngọc 
Lan… Đặc biệt, bài dự thi của em Bạch Yến Nhi đã đoạt giải ở vòng chung kết toàn quốc 
cuộc thi cuộc thi đại sứ văn hóa 

Những thông điệp, những hoạt động ý nghĩa từ CLB SVHĐ trường THPT Cù Chính 
Lan triển khai, đã mang đến những sự thay đổi với nhiều việc làm, hành động đẹp, tạo sức 
lan tỏa mang đến những điều bổ ích, lý thú, xây dựng văn hóa đọc trong và ngoài Nhà
trường và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Biến những suy nghĩ, lời hay ý đẹp thành 
những kỹ năng, các hành động đẹp, xây dựng bức tranh cuộc sống thêm nhiều ý nghĩa. 
Góp phần thắp sáng thành tích vẻ vang với bề dày lịch sử 60 năm  của trường  THPT Cù 
Chính Lan thân yêu.

Tham gia giao lưu văn hóa đọc nhân ngày sách 
Việt Nam tại Huyện Lương Sơn
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Thầy PHT Bùi 
Xuân Nam 

trao giải cho 
các bạn đoạt 

giải trong 
cuộc thi cuốn 
sách tôi yêu

Các thành viên CLB nhận giải cuộc thi Đại sứ văn 
hóa đọc tỉnh Hòa Bình năm 2024
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐANG CÔNG TÁC
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
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VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
Nhà giáo - nhà thơ: THANH ỨNG

Tìm đâu trường cũ của tôi

Gò Mu, Tre Hóa, Xóm Vôi (*) …ngày nào

Ngác ngơ cổng lớn nhà cao

Ấm lòng gặp những tiếng chào thân quen

Bao nhiêu gương mặt hiện lên

Thân thương cái thở sách đèn, ngây thơ

Thuở đồi còn lắm sim, mua,

Lớp chìm trong đất nương nhờ nhà dân

Chai tay cuốc đất đào hầm

Mũ rơm, túi thuốc những lần tránh bom…

 Thương em đôi dép cũ mòn

 Hợp Châu, Quèn Thị, Đồng Bon, xóm Vài (*) …

 Bữa cơm còn độn sắn khoai

 Đường trơn, đá sắc đội trời nắng mưa

 Nhớ thầy, bạn thuở ngày xưa

 Mơ ngôi trường lớn bây giờ là đây

 Cho tôi nắm lại bàn tay

 Truyền nhau hơi ấm những ngày đã xa…

  Đồi Sim vẫn tím màu hoa

  Thủy chung năm tháng mặn mà tin yêu

  Năm mươi năm, mái trường nghèo

  Cho tôi thấu hiểu bao nhiêu nghĩa tình…

Tháng 11/2014  

(*) Những nơi trường sơ tán và địa phương có học sinh của trường

Tôi là Phạm Văn Ninh, bút danh Thanh Ứng,
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo
Viêt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội là giáo viên dạy
Văn ở trường từ năm 1966 đến năm 1969 rồi chuyển về
dạy tại Trường SP 10+3 Hòa Bình, năm 1976 đi học Cao
học và về công tác tại Sở Giáo duc Hà Sơn Binh, Hà Tây
cho đền khi nghỉ hưu. Tôi có một sô bài viết về những kỉ
niệm với thầy cô giáo, học sinh của trường.

Tâm sự của tác giả
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MỘT TRUYỆN TRƯỜNG XƯA
Nhà giáo - nhà thơ: THANH ỨNG

Năm học 1966-1967, tôi, một sinh viên trẻ vừa tốt nghiệp Khoa Văn ĐHSP
Hà Nội lên giảng dạy ở trường cấp 3 Cù Chính Lan (nay là trường THPT Cù
Chính Lan thuộc huyện Lương Sơn ) tỉnh Hòa Bình. Hồi đó, ở Hòa Bình nhiều xã
đã có trường cấp 2 nhưng xã trường chúng tôi đóng lại chưa có. Con em đồng
bào các dân tộc học xong cấp 1, nếu muốn học cấp 2 phải đi bộ hàng chục cây
số , nhiều em phải bỏ học. Thấy vậy, thầy hiệu trưởng trường tôi là Trương Như
Hải (sau này thầy được nhà nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú và tặng
thưởng huân chương Lao động hạng ba) đã đề nghị với các cấp có thẩm quyền
cho nhà trường mở một lớp 5 để thu hút con em địa phương đến học. Đang
làm phó chủ nhiệm lớp 9, tôi được nhà trường cử làm chủ nhiệm lớp này. Cả
trường gọi vui đây là “lớp 8 đặc biêt”. Đăc biệt vì đây là một lớp học cấp 2 trong
trường cấp 3, đăc biệt vì học trò còn rất nhỏ so với các lớp cấp 3 hồi ấy. Học
sinh đa số là con em dân tộc Mường của xã Thanh Nông (thuộc huyên Lương
Sơn, Hòa Bình), một số em ở An Phú ( thuộc Mỹ Đức, Hà Tây), Nông trường
Thanh Hà… Trong đó có em Đức, con một gia đình ở Hà Nội sơ tán về vùng chợ
Đanh (huyện Ứng Hòa, giáp ranh Mỹ Đức, Hà Tây). Ông bố có cái quán chữa xe
đạp ở gần Đầu Đê. Còn em vào học trong này và ở nhờ nhà một công nhân
nông trường Thanh Hà. Hết học kì 1, lớp vẫn học tập bình thường, chương trình
học các bộ môn và các hoạt động giáo dục theo sự chỉ đạo của phòng giáo
dục Lương Sơn Lớp cũng có em được đi thi học sinh giỏi môn văn, môn toán
của huyện. Đến giữa học kì 2 thì xảy ra một chuyện: Không hiểu thực hư thế

nào, em Đức bị chủ nhà báo cáo với thầy hiệu trưởng là em ăn trộm tiền
và đề nghị nhà trường phải có hình thức kỉ luật em Đức, đồng thời không
cho em ở trọ nữa. Tôi gặp Đức, em chỉ khóc không nói gì và cũng không
thanh minh về hành động của mình. Bản kiểm điểm của em chỉ sơ sài vài
dòng và nhận chịu kỉ luật của nhà trường. Biết cuộc họp hội đồng kỉ luật
sẽ có kết luận là đuổi học em Đức, tôi đứng lên nói về hoàn cảnh khó
khăn túng thiếu của gia đình em và thái độ thật đáng thương khi em gặp
tôi làm kiểm điểm và đề nghị cho em học hết năm học vì chỉ còn hơn một
tháng nữa là nghỉ hè, trường sẽ bàn giao lớp cho phòng giáo dục. Thầy
hiệu trưởng vẫn vẻ mặt hiền từ phân tích tính nghiêm trọng của vụ việc vi
nó đã có ảnh hưởng không tốt uy tín của nhà trường với địa phương song
thấy tôi tha thiết trình bày, thầy nêu một biện pháp để vừa bảo đảm tính
nghiêm minh của kỉ luật nhà trường vừa chia sẻ nguyện vọng với thầy
chủ nhiêm lớp. Biện pháp đó là: Nhà trường vẫn tuyên bố lỉ luật đuổi học
em Đức trước các em học sinh vào buổi chào cờ thứ hai tuần tới
nhưng chiếu cố hoàn cảnh của gia đình em và thể theo đề nghị
của thầy giáo chủ nhiệm,
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nhà trường tạm cho em Đức học tại lớp để em phấn đấu sửa chữa khuyết điểm
nhưng em Đức phải đến ở phòng thầy chủ nhiệm. Đây là ý thầy hiệu trưởng đã
bàn riêng với tôi từ tối hôm trước. Tôi đang son rỗi và phòng cũng rộng lại ở
khu sơ tán của trường thường vắng vẻ nên có em học sinh đến ở cùng cũng
được, càng thêm vui nên tôi đồng ý ngay. Thế là Đức đến ở với tôi. Tôi ăn bếp
tập thể, còn Đức thổi ăn riêng nhờ bếp học sinh nội trú lớp 10. Chỗ ngủ là tẩm
ván nhà trường cho mượn kê ở góc nhà. Ngày ngày, sáng Đức đi học, chiều
thường đi lao động hoặc đi kiếm củi hay đi chơi, tính tôi thoải mái nên cũng
không hay hỏi tỉ mỉ Đức những chuyện này. Bạn trong lớp đến chơi, tôi biết ý đi
ra ngoài để cho chúng được tự nhiên. Duy buổi tối là tôi quản Đức chặt. Tôi thì
soạn bài, chấm bài hoặc đọc sách, còn Đức thì ngồi ở giường học, sách vở để
trên mặt cái hòm gỗ cũ. Khoảng 9 giờ hay 9 rưỡi là Đức đã đi ngủ, có hôm
chẳng mắc màn tôi phải quát dậy mắc màn rồi mới được ngủ. Buổi sáng hai
thầy trò cùng ăn sáng, khi thì sắn luộc, khi thì cơm nếp, có hôm có mì sợi đổi
tem gạo ở nhà bếp…Lúc đầu thấy ăn với thầy giáo, Đức cũng ngại song thấy
tính tôi vui vẻ nên Đức ăn tự nhiên. Thời gian trôi qua, Đức hết lớp 5. Điểm
trong học bạ và lời phê của tôi đã giúp Đức lên lớp 6 mà không phải hổ thẹn gì
với các bạn trong lớp. Vào năm học mới, trường cấp 2 của xã được thành lập
có cả lớp 7, lớp 6 là “lớp 8 đặc biệt”của trường tôi lên lớp 100%, trong đó có
Đức . Tôi gặp thầy Chuyện, hiệu trưởng của trường cấp 2 nói về em Đức và
mong thầy lưu ý giúp đỡ em. Học trường mới, em không ở với tôi nữa. Bố em
cho em một cái xe đạp cũ để học xong em lại về phụ với bố chữa xe. Biết tôi
hay về quê đi qua Đầu Đê, nơi có quán chữa xe đạp của bố em, Đức mấy lần
mời tôi ra chơi nhưng tôi đều lấy cớ từ chối, không vào.Lần này, Đức nói là bố
em có lời nhắn mời nên tôi quyết định ra nhà em chơi. Cửa hàng chữa xe đạp

của bố em thực ra chỉ là cái quán nhỏ sơ sài kê đủ một cái giường gỗ và
cái tủ đựng đồ nghề chữa xe đạp. Tôi đến, bố Đức nhường cái ghế đang
ngồi lên vành cho khách và mời tôi ngồi. Vừa bảo Đức rót nước vừa nói:
“Thật quý hóa quá, thầy có cho nhà tôi bạc triệu cũng không bằng!” (Hồi
đó rất ít nhà có tiền triệu). Tôi chỉ cười hỏi lảng sang chuyện khác…Thế
rồi Đức học xong lớp 6, lớp 7 và đỗ tốt nghiệp cấp 2. Tốt nghiệp cấp 2
hồi đó là có thể thi vào trung cấp chuyên nghiệp hoặc xin đi học nghề, đi
làm. Từ đó tôi cũng không gặp Đức nữa. Có lần đạp xe về quê, tôi rẽ qua
quán của bố em thì không còn thấy ông chữa xe đạp ở đó nữa. Hỏi thăm
xung quanh, họ bảo là gia đình ông lại trở về Hà Nội làm ăn. Tôi đoán
Đức sau khi học xong cấp 2 cũng đã về Hà Nội với gia đình. Có biết bao
nhiêu học trò sau khi học mình xong, vào đời, mình cũng có gặp lại nữa
đâu. Vì thế, tôi không gặp lại Đức cũng là chuyện bình thường và tin rằng
Đức sẽ có một cuộc sống ổn định.
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Nhưng thật tình cờ, năm ấy, tôi đã về công tác ở Ty Giáo dục tỉnh Hà Sơn Bình,

trên đường đi làm về nhà, đang giữa phố đông người, tôi nghe thấy có ai gọi

tên mình. Tôi quay sang nhìn người đó. Chỉ một thoáng sững sờ, tôi đã nhận ra

đó là Đức. Trông Đức già và đen. Em mặc bộ áo thẫm màu, màu tím than hay

xanh công nhân gì đó. Cái mũ có lưỡi trai nhựa nhưng vẫn không che được vết

sẹo ở đuôi mắt trái, một đặc điểm từ hồi học sinh nên tôi nhận ra Đức. Tôi bảo

Đức vào nhà. Nhà tôi hồi đó ở chung với gia đình trong một gian chưa được 20

mét vuông, chật chội, muốn vào nhà phải đi qua cửa hàng của ông anh. Tôi

bảo: Nhà chật chội, Đức thông cảm! Đức nói với tôi: Nhà em còn chật hơn…Rồi

em kể chuyện gia đình: Mẹ em chết được mấy năm, bố già đang bị bệnh, hai

em đã lớn nhưng học hành không đến nơi đến chốn nên công ăn việc làm cũng

tạm bợ. Còn Đức hiện nay đang làm ở nhà máy in Tiến Bộ có hai con còn bé, vợ

buôn bán lặt vặt, ốm yếu luôn nên hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.Tôi hỏi thăm

nhà để khi nào có dịp sẽ ra chơi. Đức nói khéo;: Nhà em khó tìm lắm. Hôm nào

em sẽ vào đón thầy ra…Tôi biết vậy, không nói gì. Rồi từ đó cho đến hôm nay,

khi viết những dòng này, tôi cũng không có được một tin tức gì về Đức. Tôi

đoán em vất vả nhiều với cuộc đời. Bản thân em và gia đình vẫn còn nghèo

khó, túng thiếu nên mặc cảm không muốn gặp lại thầy học cũ và bạn bè. Tôi

còn nhớ: T. một học trò cũ của tôi chật vật mới đỗ được tốt nghiệp, sau này ra

đời gặp nhiều rủi ro, bất hạnh, nghèo túng gặp tôi vừa khóc vừa nói: Em đã

cướp công của các thầy! Tôi cũng không cầm được nước mắt, nói với T: Em
nghĩ được như thế, thật là hạnh phúc cho chúng tôi! Cuộc đời em đã dạy

lại tôi những bài học về trường đời mà những năm đứng trên bục giảng,

tôi không làm sao biết để nói được điều gì đó với các em! Tôi có nhiều

học trò không thành đạt, cuộc sống không khá giả, thậm chí còn nghèo

túng, các em ngại gặp thầy, nhưng sao với Đức, tôi lại rất muốn gặp lại

em, dù một lần để tôi nhìn vào em-cậu học trò ngày xưa đã có một thời

gian sống gần tôi đã thấy được khiếm khuyết gì đó của người thầy giáo

trẻ là tôi mới vào nghề, bồng bột, tự mãn mắc phải mà không hề biết. Đó

là lý do, sau bao nhiêu năm dạy học, công tác giờ đã là một ông già về

hưu kì cạch ghi những dòng này với hi vọng được găp lại em trong kí ức,

dẫu xa xôi song vẫn còn hiển hiện như ngày hôm qua đây thôi!

Hà Nội, tháng 10/2024 
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